
Voorjaarslezingen 2024

. Ruim denken

Drie inspirerende sprekers:

● Marjan Slob (9 maart)

● Janneke Juffermans (23 maart)

● Johan Roeland (6 april)

. Aanvang 10:30 uur

Fnidsen 37

Lezingencyclus over het thema ‘Ruim denken’

Wat betekent het ommet elkaar de aarde te delen? Geven we elkaar wel genoeg ruimte?
Hoeveel ruimte moet je elkaar eigenlijk gunnen? Het zijn vragen die ons allemaal aangaan en
waarover de Remonstrantse kerk in Alkmaar dit voorjaar een drietal lezingen organiseert,
voor iedereen die ook met die vragen zit.

In de politiek betekent ‘ruim denken’ dat je ruimte maakt voor meerstemmigheid. Ruim denken raakt
ook aan de fysieke ruimte, met spanningsvelden tussen de agrarische sector, de natuur en ruimte voor
nieuwe woningen. En er zit ook een spirituele dimensie aan: hoeveel ruimte zit er in onze geest?

Deze vragen, en ook het thema “Ruim denken” zijn opgeworpen doorMarjan Slob, Denker des
Vaderlands sinds 2023 en tot voorjaar 2025. Zij is dan ook de eerste spreker in onze serie. De twee
andere sprekers, journalist Janneke Juffermans en hoofddocent aan het Remonstrants Seminarium,
Johan Roeland, sluiten bij dit thema aan en gaan in op respectievelijk de fysieke ruimte van onze
natuur en onze spirituele ruimte.

Plaats Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar

De lezingen beginnen om 10:30 uur en worden afgesloten

met een lichte lunch vanaf 12.30 uur.

Kosten € 10,- per lezing (incl. koffie, thee, lunch)

Opgave remonstrantseschuilkerk@gmail.com of 072 511 0868



Zaterdag 9 maart 2024, Marjan Slob
Ruimte voor meerstemmigheid

‘Als filosoof vraag ik me constant af wanneer wij mensen nu eigenlijk een ‘goed’ leven leiden. Volgens
Richard Rorty vereist dit: zorg dragen voor de wereld om je heen, én aandacht besteden aan je
binnenwereld. Waar het gaat over de wereld om ons heen – het publieke domein – is het vermijden
van wreedheid het belangrijkste. Oog hebben voor de medemenselijkheid van een ander is hier het
devies.
De ‘binnenruimte’ van ieder mens is echter ook cruciaal voor een vitale samenleving. Daar komt steeds
opnieuw tot expressie wat een leven de moeite waard maakt. In die binnenwereld ervaar je vaak juist
een oneindige vreemdheid – de vreemdheid van de ander, de vreemdheid van jezelf. Die twee ruimtes
– de binnenwereld en de buitenwereld - zijn dus nog niet zo gemakkelijk te verzoenen.’

Marjan Slob studeerde filosofie in Utrecht en heeft een lange staat van dienst als
schrijver-onderzoeker voor nationale kennisinstituten zoals het Planbureau voor de
Leefomgeving. Zij schrijft voor kranten en tijdschriften, waaronder Filosofie Magazine. Haar
bekendste boek is De lege hemel: over eenzaamheid (2020).

Zaterdag 23 maart 2024, Janneke Juffermans
Onze natuur

‘Hoe zijn we beland in de huidige klimaat- en biodiversiteitscrises? Dat is ons aan te rekenen als
mensen, en tegelijkertijd zijn we zelf onderdeel van de natuur die we nu schade toebrengen. Moeten
we de natuur met rust laten of juist beheren?’ Janneke Juffermans is ervan overtuigd dat er een
middenweg is: ‘Dat de mens een plek heeft in de natuur en er onderdeel van is, maar dat het gaat om
die plek weer te voelen en te vinden. Daarvoor is het de kunst om spirituele kennis over wie we
werkelijk zijn te verbinden met wetenschappelijke kennis.’

Janneke Juffermans is journalist voor onder meer De Volkskrant, Trouw en Vrij Nederland. Ze
schrijft over mensenrechten, migratie en internationale politiek. Ze schreef het boek Grenzeloos
Gedreven over de drijfveren van ontwikkelingswerkers.

Zaterdag 6 april 2024, Johan Roeland
De tranen van Barbie: menswording in een positiviteitscultuur

‘De succesfilm Barbie (2023) toont het prachtige en perfecte Barbieland waarin Barbie altijd gelukkig
is en voortdurend de beste dag van haar leven beleeft. Dit verandert wanneer de gedachte van de dood
zich aan haar opdringt en haar wereld en lichaam plotseling onderhevig worden aan verval. Als
parabel stelt de film de eeuwenoude vraag wat het betekent ommens te zijn. De film bekritiseert een
smaldenkende positiviteitscultuur die te veel nadruk legt op geluk en licht en waarin we wegvluchten
van donkere emoties als woede, angst, depressie, rouw en verdriet. Wat betekent het om een goed en
zinvol leven te leven wanneer het donker zich aan ons opdringt? In deze lezing verken ik de gedachte
dat we pas echt mens worden, niet ondanks, maar met en in de duisternis van ons leven. Ik haal
inspiratie uit twee verhalen van menswording, een oud en een nieuw verhaal over een verandering
van ‘anders-dan-menselijk’ naar menselijk, waarin de donkerte een plek krijgt: het verhaal van Barbie
en het verhaal van Christus.’

Johan Roeland studeerde theologie, promoveerde in de antropologie en is sinds 2023 hoofddocent
aan het Remonstrants Seminarium.

Remonstranten zijn ondogmatische christenen die vrijheid en verdraagzaamheid belangrijk vinden. Zij vormen een vrijzinnig
kerkgenootschap met een open karakter, dat veel waarde hecht aan de eigen levensbeschouwelijke weg die mensen gaan.

Meer informatie over remonstranten in alkmaar: alkmaar.remonstranten.nl Landelijke website: remonstranten.nl


