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          Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 25 nr. 1 januari/februari/maart 2024 
 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  

  

 Kerkdiensten  
 
 
Datum  Tijd Voorganger  Overige informatie  
28 jan 10.15  Rachelle van Andel Collecte: Geloof & 

Samenleving: Kinderen en 
armoede 
Orgel: Diny Kotterer 

4 feb 11.00 Wim Timmer Laatdienst in de Lutherse 
kerk  
Thema: Soms breekt uw licht 

11 feb 10.15 Anna Hoekstra Collecte: AMREF, Flying 
Doctors 
Orgel: Jan Visser  

18 feb  11.00 
10.45 
inzingen 

Gonny Loman Op adem komen viering  
Collecte: Musician without 
Borders 
Piano: Leontine Kaptein  
Koor olv Conny Kriek  

25 feb  10.15 Sjerp van der Vaart Collecte: Stichting 
Vrolijkheid 
Orgel: Jan Visser  

3 mrt 11.00 Annerien 
Groenendijk 

Laatdienst in de Lutherse 
kerk  
Thema: Misa Solemnis 

10 mrt 10.15 Annegien Ochtman 
– de Boer 

Paascollecte ARK 
paaspakketten  
Orgel: Diny Kotterer  
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Vrij om te geloven 
 

Een van de kernwaarden van de remonstranten is vrijheid. Dat vrijheid een 

kernwaarde is, is wel verklaarbaar vanuit de geschiedenis. De remonstranten 

zijn immers ontstaan uit onderdrukking en vervolging. Dat onze kerk een 

schuilkerk is getuigt daarvan. Vrijheid is daarom een kostbaar goed.  

Vrijheid staat ook voor de manier van geloven van de remonstranten, 

namelijk niet gebonden aan dogma‟s en geloofsbelijdenissen. Nogal 

vrijzinnig zijn de opvattingen. Laten we maar oppassen dat vrijzinnigheid op 

zichzelf geen dogma wordt, of een reden om ons op te laten voorstaan. Of 

dat we ermee gaan polariseren, dat wil zeggen gaan denken in een „wij‟ (de 

vrijzinnigen) en „zij‟ (de rechtzinnigen). Ik benadruk graag de oecumene van 

alle christelijke gelovigen.  

Vrijheid is ook de kern van het christelijk geloof. God bevrijdt je, is het 

credo. Maar waarvan, heb ik me altijd afgevraagd? Natuurlijk, ik ben 

opgevoed met de verlossing door verzoening theologie, de persoonlijke 

verzoening met God door het verlossingswerk van Jezus Christus. Ik kan het 

wel dromen, deze uitleg, zo vaak heb ik het in preken tot me genomen. Toch 

bleef het onbevredigend, want ik kon het niet navoelen. Het bleef bij een 

redenering die knelde. Was Jezus Christus werkelijk in de wereld gekomen 

om mij plaatsvervangend te bevrijden van mijn zonden?  

Toen ik aan mijn moeder van 86 jaar vertelde dat ik vriend was geworden 

van de remonstranten was het eerste wat ze zei: „Geloven die wel in het Lam 

Gods dat met zijn vergoten bloed de zonde van de wereld wegneemt 

(Johannes 1,29)?‟. Ze dacht dat ik niet meer geloofde. En ik ging er stoer 

tegenin en zei dat ik geloof dat God mij bevrijdt door zijn liefde. Uit liefde 

voor de mensen is God mens geworden. Toch blijft de vraag overeind: 

waarvan wordt ik dan eigenlijk bevrijd? 

Hoe bizar kan het leven soms gaan, want iets van een antwoord kreeg ik uit 

een boekje van Tim Keller. Hij is een theoloog uit New York, die probeert 

een orthodox-christelijke boodschap voor het voetlicht te brengen in een 

seculiere, postchristelijke westerse cultuur. Een apologeet, wordt wel 

gezegd. Onderzoekt alles en behoudt het goede, dacht ik toen ik de titel las: 

Bevrijd van jezelf (The Freedom Of Self-Forgetfulness), want die intrigeerde 

me wel. Het deed me namelijk denken aan de psychologische notie van „je 

ego loslaten‟. Dat is een heilzaam bewustzijnsproces, is mijn ervaring. Ik zal 

kort vertellen wat Tim Keller zegt. 

Hij baseert zich op een tekst van Paulus: “Maar hoe u of een menselijke 

instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf 
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oordeel telt evenmin.(…) Het is de Heer die over mij oordeelt.” (1 Korintiërs 

3,21 – 4,7). Paulus is dus iemand met een bewustzijnsniveau waarin hij zijn 

ego kan loslaten. Hij is bevrijd van oordelen van anderen of van zichzelf 

over zichzelf, omdat hij het oordeel overlaat aan God. En hij weet wat dat 

oordeel is, namelijk dat God hem lief heeft.  

Tim Keller heeft een op de psychologie gebaseerde theorie over hoe het ego 

functioneert en hoe het je voortdurend in de weg zit. Het is een orgaan dat je 

steeds laat weten dat het er is. Je voelt je bijvoorbeeld om de haverklap 

minderwaardig of meerderwaardig. Andere organen of ledematen doen 

gewoon hun werk, zonder op te spelen. Zoals je voet of je hand, dat gaat 

vanzelf. Tenzij je een probleem hebt met je voet of je hand. Je ego staat 

altijd in de probleemstand, tenzij je je ego kan loslaten. Het geloof dat God 

je liefheeft zoals je bent helpt je om je ego gewoon zijn werk te laten doen, 

zonder dat het problemen geeft. Dit verklaart de titel van het boekje: Bevrijd 

van jezelf. 

Ik wilde dit met jullie delen, omdat het geloof dat God mij liefheeft zoals ik 

ben, mij door vele moeilijke situaties heeft heen gesleept.   

 

Kees van der Pijl 

 

 

Informatie over gastpredikanten 
 

28 januari – Rachelle van Andel is remonstrants predikant in Amsterdam 

Vrijburg, een gemeenschap waarin Remonstranten en Vrijzinnige 

Protestanten samenwerken.  

 

4 februari – Wim  Timmer is rooms-katholiek theoloog en werkzaam als 

Justitiepastor in de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos te Heerhugowaard. 

Bovendien is hij actief op het gebied van de nazorg en opvang van ex-

gedetineerden voor onder andere Stichting Exodus Nederland. 

 

11 februari – Anna Hoekstra is emeritus remonstrants predikant en geestelijk 

verzorger bij Amsta in Amsterdam. 

 

18 februari – Gonny Loman is rooms-katholiek theoloog en geestelijk 

begeleider bij het Centrum voor Levensvragen in Noord-Holland. Ze heeft 

gewerkt als geestelijk verzorger en is pastor van de Laatdiensten. 
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25 februari – Sjerp van der Vaart is remonstrants predikant. Na zijn pensioen 

is hij als geestelijk verzorger in gevangenissen gaan werken in de Randstad. 

Hij heeft gewerkt in de journalistiek, de uitgeverij en als diplomaat van de 

Europese Unie in Den Haag en Brussel.   

 

3 maart – Annerien Groenendijk is geestelijk verzorger in het Noordwest 

Ziekenhuis. Daarvoor was ze lange tijd werkzaam als gemeentepredikant. 

 

10 maart – Annegien Ochtman – de Boer is remonstrants predikant, 

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en rituelenbegeleider. Ze 

heeft een rituelenbureau „Ritualiter‟ en helpt mensen bij de vormgeving van 

rituelen. 

 

Toelichting op de collectes 
 

Als u wilt kunt u uw bijdragen voor de komende collectedoelen ook 

overmaken op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de 

Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding 

van het betreffende doel. De tweede collecte is steeds bestemd voor de eigen 

gemeente. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:  

 
28 januari – Geloof & Samenleving is de landelijke beweging voor diaconale 

activiteiten van de Remonstranten, en geeft onder andere aandacht aan het 

thema Kinderen en armoede. Het gaat om kinderen die zonder ontbijt op 

school komen; hun kleding en schoenen wijken af van wat klasgenootjes 

dragen; deze kinderen hebben geen fiets en ook geen laptop; ze doen niet aan 

sport; vertellen over een uitje in het weekend kunnen ze niet; weer worden 

ze niet uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje; ze zijn  te mager of juist te 

dik door onvoldoende gezonde voeding. Kortom, deze kinderen voelen dat 

ze er niet bij horen. 

 

11 februari – AMREF, Flying Doctors werkt aan duurzame 

watervoorziening in Oeganda, zodat iedereen gebruik kan maken van schoon 

drinkwater, wc's en wasbakken.  

 

18 februari – Musician without Borders, music for childeren. Bara‟m ghirass 

verzorgt wekelijks een muziekprogramma voor kinderen en jongeren in de 

regio Bethlehem, inclusief de vluchtelingenkampen en geïsoleerde dorpen.  
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25 februari – Stichting Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en 

jongeren in asielzoekerscentra door het organiseren van creatieve activiteiten 

als dans, theater, muziek en beeldende kunst. Hiermee kunnen de jongeren 

hun verhaal vorm geven, zelfvertrouwen en talent ontwikkelen en even kind 

zijn. 

 

10 maart – Paascollecte ARK Paaspakkettenactie. De Alkmaarse Raad van 

Kerken heeft de Paaspakkettenactie overgenomen van het ISBA 

(Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar). Er worden paaspakketten verstrekt 

aan mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie 

verkeren.  

 

Berichten uit de kerkenraad 
 

Donderdag 18 januari is de beroepingscomissie voor het werven van een 

predikant voor de eerste maal bijeengeweest:  

 De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden: 

Patrice Oussoren, Leontine Kaptein, Paula Boddaert, Evert Schötker, Jan 

de Groot, Maarten v.d. Wal en Richard Halewijn. Pauline van Veen 

vervangt, bij afwezigheid in verband met vakanties, Richard.    

 Er is een advertentietekst opgesteld op basis van advertentieteksten van 

onze eigen gemeente uit 2021 en 2023 en teksten van Groningen en 

Lochem. Deze tekst is vastgesteld door de beroepingscommissie. Deze 

wordt ook geplaatst in „Flitsen uit het Fnidsen‟ (zie pag. 10) en op onze 

website. 

 De advertentie wordt via het Landelijk Bureau verspreid maar daarnaast 

ook geplaatst op de websites van Reliwerk.nl, convent van predikanten 

en Vrijzinnigen.nl. 

 Er zijn afspraken gemaakt aangaande de communicatie en de 

vergaderdata. 

 Vanuit het Landelijk Bureau wordt een consulent aangesteld die we 

kunnen benaderen voor advies. De consulent kijkt ook naar de gehele 

procedure. 

 Als alles verloopt zoals wij hopen kan de nieuwe predikant per 15 juni 

aangesteld worden.  

In het kader van het advies naar aanleiding van de bestuurscrisis is er gestart             

met verkennende gesprekken met de betrokkenen. Het doel is om met elkaar  
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in gesprek te gaan om opnieuw de verbinding met elkaar te zoeken en het 

vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat deze gesprekken voor de AV 

plaatsvinden.     

Het is gebruikelijk dat de algemene jaarvergadering in maart plaatsvindt. De 

kerkenraad heeft besloten deze vergadering uit te stellen tot april/mei. De 

reden daarvan is dat er nog veel werk ligt wat de kerkenraad voor de 

algemene vergadering afgerond wil hebben waaronder de gesprekken in het 

kader van de analyse en het advies en de werving van een predikant.      

De kerkenraad zoekt iemand die onze kerk wil vertegenwoordigen binnen de 

Alkmaars Raad van Kerken (de ARK). Mocht u belangstelling hebben dan 

kun u dat  bij Richard Halewijn per mail aangeven. Voor informatie over de 

ARK verwijzen wij u graag naar de website: alkmaarseraadvankerken.nl 

Gezien de hoeveelheid werk heeft de kerkenraad besloten om vanaf heden 

elke week te vergaderen. Mocht u een agendapunt willen inbrengen, wilt u 

iets melden of hebt u een idee, dan horen wij dat graag. Stuur gerust een mail 

naar Richard Halewijn (richard@halewijnen.nl) 

 

Richard Halewijn 

 

Van de penningmeester 
 
In de eerste plaats wordt er door mij gewerkt aan het jaarverslag over 2023, 

dat in de Ledenvergadering van maart aan de orde zal komen. 

De energiekosten voor 2024 zijn gelukkig lager dan in 2023. Voor 2024 en 

2025 hebben wij een tweejarig vast contract bij Greenchoice in het kader van 

het project „Energie voor Kerken‟ van Hellemans Consultancy. Op jaarbasis 

bedragen de kosten dit jaar €9.200 t.o.v. €15.700 in 2023 (vóór teruggave 

energiebelasting). 

Pronk Restauratie BV is op maandag, 8 januari begonnen met het isoleren 

van de drie tongewelven. Over de gewelven is een 10 cm dikke houtvezel- 

deken gelegd, behalve aan de uiteinden waar de dakspanten op nokken 

rusten. Dit deel moet vrij blijven, anders zou de isolatie bij lekkage als een 

spons gaan werken en de bouwstructuur kunnen aantasten. Het werk is 

inmiddels gereed. 

Verder hebben de medewerkers van Pronk vier deuren, de ingang en 

nooduitgang in de steeg, de deur naar de binnentuin en de buitendeur van 

Fnidsen 33 tochtvrij gemaakt. Voor de deur van Fnidsen 33 is een bijzondere 

en eeuwenoude methode toegepast, een verende koperen strip in de 

sponning. Er moet nu wel goed op worden gelet of de deuren echt dicht zijn, 

mailto:richard@halewijnen.nl
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want er is tegendruk van de sluitende tochtstrippen! Dit geldt ook voor het 

afsluiten met de sleutel.  

De achterzet-ramen op de galerij en naast de kansel komen later dit jaar aan 

de beurt. Ter voorbereiding zijn de ramen in 2023 geschilderd. Pronk heeft 

houtrot in de  kozijnen aan de oostzijde achter het orgel gerepareerd. 

Al met al hopen wij dat alle  isolatiemaatregelen tezamen zullen leiden tot 

een stevige vermindering van ons gasverbruik. 

 

Pieter Buren 

 

Van de werkgroep Diaconie 
 

De werkgroep Diaconie heeft in het voorstel Collecterooster 2024 op basis 

van maatschappelijke informatie een aantal nieuwe doelen voorgesteld die 

bij dat voorstel worden toegelicht. 

Zo hebben wij bijvoorbeeld bij Geloof & Samenleving gekozen voor de vier 

thema's die Geloof & Samenleving als uitgangspunt gebruikt: vluchtelingen, 

vrede, klimaat en duurzaamheid en de daaraan verbonden projecten. 

Bij bekende doelen als bijvoorbeeld Wilde Ganzen, EDUKANS, Musician 

without Borders hebben we gekozen voor andere dan de eerdere projecten 

van die instanties. 

 

Jan de Groot 

Wij herinneren ons de namen… 
 

In de afgelopen maanden zijn drie leden uit onze gemeente overleden. In de 

dienst op Oudejaarsochtend werden zij herdacht.  

 

In memoriam de heer Wim Cattel 

Het is alweer enige tijd geleden dat we het overlijdensbericht van dhr. Wim 

Cattel hebben ontvangen. Op15 november 2023 is hij op 82 jarige leeftijd 

overleden. Zijn vrouw Lineke was hem een paar jaar eerder voorgegaan.  

Wim Cattel was van 1973 tot 1979 burgemeester in Sint Maarten, waarna hij 

van 1979 tot 1998 burgemeester was van Beemster. Tot zijn spijt moest hij 

daar voortijdig stoppen vanwege  gezondheidsredenen. De laatste jaren 

woonde hij in Purmerend, de plaats waar hij naartoe was verhuisd omdat het 

zelfstandig wonen in Midden Beemster niet meer ging. 

 

Pauline van Veen 
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In memoriam mevrouw Nelly Lamme-Vermeulen 

Op 87 jarige leeftijd overleed op 18 december jl. te Castricum vrouw, 

moeder en oma Nelly Lamme-Vermeulen. Met veel verdriet, maar dankbaar 

voor haar liefde heeft de familie afscheid van haar moeten nemen. Die liefde 

werd door haar man André ervaren gedurende de lange periode van 70 jaar. 

Al vanaf de middelbare school kenden zij elkaar. Het contact  ontstond in de 

Rijnstraat in Amsterdam op het moment dat Nelly het trottoir aan het vegen 

was voor de deur in deze winkelstraat (dat was men toen al verplicht!). Later 

gingen ze samen naar dezelfde school. Na hun trouwen woonden ze in de 

Rivierenbuurt, een buurt in Amsterdam links van de Amstel (wij, de 

Schötkers, woonden rechts  van de rivier, in de Oosterparkbuurt). 

Net als wij ging ook de familie Lamme naar de Nieuwe Remonstrantse Kerk 

(nu „Vrijburg‟). Het was een tijd dat er op Palmzondag zo‟n 35 nieuwe 

(jonge) leden werden aangenomen. Een aantal van hen kwam je dan tegen  

op  landelijke remonstrantse ontmoetingsdagen. Het echtpaar Lamme-

Vermeulen vestigde zich later in Castricum, een forensendorp voor geboren 

Amsterdammers. Mijn contact met het echtpaar ontstond in het begin van de 

jaren ‟90 toen we probeerden gesprekskringen te vormen, georganiseerd 

door dominee Edith Plantier, en contacten te leggen met remonstranten in de 

omgeving van Alkmaar. André Lamme was in die tijd wethouder in de 

Gemeente Castricum. Karin en ik bezorgen nu in Castricum Flitsen uit het 

Fnidsen‟ en de kerstgroeten. Sinds zij hier kwamen wonen ervoeren we 

gezellige ontmoetingen met het echtpaar Lamme. 

Moge de vreugdevolle herinneringen de familie troost bieden het verlies van 

een geliefde vrouw te aanvaarden. 

 

Evert Schötker 

 

In memoriam Margaretha van Ter Tholen-den Adel 

Op 19 december 2023 is Greet (Margaretha) van Ter Tholen – den Adel 

overleden op zeer hoge leeftijd: bijna 105 jaar oud. Destijds geboren in 

Alkmaar, later verhuisd naar Bergen en lange tijd gewoond in Twente, kwam 

ze – inmiddels op hoge leeftijd – naar Heiloo. Daar heeft ze de laatste jaren 

met veel plezier in een eigen appartementje in De Loet gewoond, waar ze 

goed werd verzorgd. Af en toe bezocht ik haar daar. Dat waren altijd weer 

verrassende bezoekjes. Hoewel ze zeer slechtziend was, haar mobiliteit 

steeds minder werd, was ze altijd even opgewekt, geïnteresseerd en hartelijk. 

We spraken regelmatig over boeken. Dat waren altijd weer boeiende 

gesprekken. Vanwege haar slechte zicht „las‟ ze luisterboeken.  
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Naar de kerk gaan deed ze niet meer – naar het Fnidsen komen was te 

ingewikkeld. Wel had ze nog vele contacten met de remonstranten in 

Twente, en die onderhield ze goed. Haar positieve levenshouding en haar 

doorzettingsvermogen hebben haar geholpen in een leven dat lang niet altijd 

makkelijk voor haar is geweest. Op 27 december jl. werd afscheid van haar 

genomen en werden vele herinneringen opgehaald aan haar lange en zo 

bijzondere leven.  

 

Pauline van Veen 

 

Moge de gedachtenis aan Wim Cattel, Nelly Lamme-Vermeulen en 

Margaretha van Ter Tholen – den Adel ons tot zegen zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het Fnidsen 33-39, verscholen, niet zichtbaar vanaf de straat 

en gebouwd achter de huizen, staat onze wonderschone schuilkerk 

uit 1659.  

Wij zijn een levendige gemeente waar mensen zich sinds jaar en 

dag thuis voelen, met zondagsdiensten, gespreksgroepen en voor- 

en najaarslezingen welke veel bezoekers, ook van buiten de kerk, 

trekken. De predikant gaat eens in de maand voor, maar ook op 

dagen zoals Kerst en Pasen.  

 

Naast de zondagse diensten, uitgezonden via de kerkomroep, 

houden we eenmaal per maand een ”Op Adem Komen” viering, 

een initiatief van mensen van verschillende kerkelijke komaf. Met 

deze meditatieve vieringen willen wij een open huis bieden voor 

ieder die geboeid wordt door verhalen, poëzie, muziek en Gods 

mysterie daarin.  

Oude en nieuwe geluiden klinken samen en versterken elkaar als 

stemmen van een enkel koor, zoekend naar vormen en woorden 
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die recht doen aan de bij velen veranderende geloofsbeleving. 

 

Onze kerk is een plaats met een breder perspectief: niet alleen een 

plaats van vieringen, maar ook van lezingen, concerten, 

bijeenkomsten, culturele activiteiten en exposities.  

 

Wij zoeken een remonstrants/vrijzinnig 
predikant  

 

Wij zoeken een vrijzinnig predikant (proponent) m/v voor 0,4 fte 

die het Remonstrants gedachtengoed een welwillend hart 

toedraagt, de gemeente enthousiast kan meenemen naar een 

bestendige toekomst en dit eigentijds kan vormgeven, weet te 

inspireren, verhalen kan vertellen die perspectief bieden op 

geestelijke verdieping in een maatschappelijk onrustige tijd en zich 

in wil zetten voor pastorale zorg, ondersteund door vrijwilligers. 

Daarnaast is hij/zij jong van geest, initiatiefrijk, ruimdenkend, 

enthousiasmerend en een verbinder.  

In gezamenlijk overleg kan er een pakket van werkzaamheden 

afgesproken worden. 

 

Onze gemeente telt ruim 100 leden, vrienden en belangstellenden. 

Velen van hen doen vrijwilligerswerk ten behoeve van kerk en 

gemeente. 

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: 

alkmaar.remonstranten.nl 

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Kerkorde en de 

traktementsregeling voor predikanten. 

Een kerkordelijk gesprek kan onderdeel zijn van de procedure. 

 

Bent u een remonstrants/vrijzinnig predikant (proponent), wilt u 

zich binden aan onze gemeente en voelt u zich aangesproken door 

het profiel?  

Dan nodigen we u van harte uit om te solliciteren en horen we 

graag wat u aanspreekt. 

 

Mocht u belangstelling hebben dan ontvangen wij graag uw 

sollicitatiebrief voor 15 maart 2024  
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U kunt deze sturen naar de secretaris van de kerkenraad:  

Maarten van der Wal, J.A. Rädeckerweg 47 1871 CJ Schoorl. 

Mailadres: wal2000@xs4all.nl  

 

Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen naar: 

Pauline van Veen: telefoon 072-5110868. Mailadres: 

pauline.vanveen@xs4all.nl   

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 en 17 april 2024 

 

  

Voorjaarsserie 2024 
 

Aanvullende informatie  

In de vorige Flitsen hebt u informatie kunnen lezen over de sprekers en de 

data van de voorjaarslezingen in maart en april. We konden u ook al iets 

vertellen over het onderwerp van de eerste twee sprekers, Marjan Slob op 9 

maart en Janneke Juffermans op 23 maart. 

Nu hebben we ook informatie ontvangen van de derde spreker, Johan 

Roeland op 6 april. 

De titel van zijn lezing is „De tranen van Barbie: menswording in een 

positiviteitscultuur‟.  

En dit schreef hij over de inhoud van zijn lezing: “De blockbuster Barbie 

toont het prachtige en perfecte Barbieland waarin Barbie altijd gelukkig is en 

voortdurend de beste dag van haar leven beleeft. Dit verandert wanneer de 

gedachte van de dood zich aan haar opdringt en haar wereld en lichaam 

plotseling onderhevig worden aan verval. Als parabel stelt de film de 

eeuwenoude vraag wat het betekent om mens te zijn. De film bekritiseert een 

smaldenkende positiviteitscultuur die te veel nadruk legt op geluk en licht en 

waarin we wegvluchten van donkere emoties als woede, angst, depressie, 

rouw en verdriet. 

Wat betekent het om een goed en zinvol leven te leven wanneer het donker 

zich aan ons opdringt? In deze lezing verken ik de gedachte dat we pas echt 

mens worden, niet ondanks, maar met en in de duisternis van ons leven. Ik 

haal inspiratie uit twee verhalen van menswording, een oud en een nieuw 

verhaal over een verandering van „anders-dan-menselijk‟ naar menselijk, 

waarin de donkerte een plek krijgt: het verhaal van Barbie en het verhaal van 

Christus.” 
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U kunt zich nu nog niet opgeven voor de lezingen. U krijgt begin februari 

via de mail een folder over de drie lezingen. Er zullen ook papieren folders 

in de kerk beschikbaar zijn. Daarin vindt u het overzicht van de sprekers, de 

data en tijdstippen, de onderwerpen en een korte schets van elke lezing. In de 

folder staan ook een e-mailadres en een telefoonnummer om u op te geven 

voor 1, 2, of 3 lezingen. 

 

Bram Luttmer 

 

Bericht van Marion Kroon 
 

Marion Kroon, een van onze organisten, berichtte ons het volgende:  

“Misschien een bekend feit, maar toch nog in „Flitsen uit het Fnidsen‟ een 

persoonlijke noot. Want u zult mijn naam niet meer aantreffen op het 

orgelrooster. In de afgelopen jaren zijn de fulltime werkzaamheden 

(lesgeven, piano/orgelspelen) min of meer gestopt. Jammer genoeg, al heeft 

een minder volle agenda en een rustiger tempo ook z‟n prettige kanten. Na 

corona is er gelukkig weer veel mogelijk en natuurlijk blijft de muziek altijd 

wel aanwezig. In de Remonstrantse kerk af en toe eens orgelspelen is een 

waar genoegen, een prachtige plek met voor mij plezierige herinneringen aan 

de erediensten. En omdat het nooit te laat is om iedereen het beste te wensen 

voor de komende tijd: vrede en alle goeds!” 

 

Marion Kroon 

 

 

Geef ons  nog wat tijd 

Mijmeringen bij het begin van het nieuwe jaar 

 

Een jaar ging voorbij, 

voor je het goed en wel besefte zijn we in een nieuw jaar beland - 

gaat het zo snel? – en je vraagt: 

Hoeveel jaren zullen volgen, heb ik tijd van leven? 

 

Als je terugkijkt op het nu oude jaar vraag je je af: 

Liep ik niet te snel voorbij aan wat ik wilde, 

wat ik wenste, aan dat waar ik beslist aan toe wilde komen, 

maar toch niet is gelukt. 
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Maar er is nog tijd om te doen, te laten, te werken,  

te spelen, want er is een nieuw jaar begonnen 

en nog zovele jaren zullen volgen…. Dus tijd genoeg(?) 

 

Maar met het stijgen der jaren, 

lijkt het leven voortijdig voorbij te zijn, 

de dagen lengen niet meer, maar lijken zich te korten 

en zich versnellen. 

Is er dan tijd genoeg alles te doen,  

te zien, te ondernemen wat je ooit wilde? 

 

Wij willen het liefst de tijd naar onze hand zetten, 

maar dat lukt met het ouder worden steeds minder goed. 

Hebben we wel iets in te brengen over de tijd die ons nog gegeven is, 

de tijd die we denken of hopen te hebben? 

 

We kunnen alleen vragen, bidden misschien, om tijd van leven, 

tijd om het goed te maken, tijd om het goed te houden. 

 

Freek van der Veen 

 
 
 

Berichten van:  Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
     De Zwaan 

 
 
 
 
 

 

 
 
Dit is een verslagje van twee vergaderingen van de ARK: de laatste 

vergadering van 2023 en de eerste vergadering van 2024. 

Wat kwam er aan de orde? 

De begroting 2024, waarin nu ook de Laatdiensten en de Volkskerstzang zijn 

opgenomen, is goedgekeurd. De reserve voor de Volkskerstzang is 

voldoende om het evenement in 2024 te kunnen organiseren. Voor de 
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periode daarna zal de betreffende commissie op zoek gaan naar 

mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies. Op de Volkskerstzang is 

met voldoening teruggekeken. Ondanks het feit dat het evenement 

plaatsvond op een doordeweekse dag (woensdag) was er een goede opkomst 

in een sfeervolle kerk. 

 

We maakten kennis met Jan Zwart. Nadat hij in het verleden al een periode 

voorganger van het Apostolisch Genootschap was, heeft hij deze taak, na 

landelijk werkzaam te zijn geweest, in 2022 weer opgepakt. Hij heeft zich 

ook aangesloten bij het Oecumenisch beraad van pastores.  

Op initiatief van het Apostolisch Genootschap is in Alkmaar een Ambassade 

van de Vrede gevestigd. Op uitnodiging van de gemeente Alkmaar heeft de 

Ambassade met een groot aantal andere organisaties deelgenomen aan een 

vredesbijeenkomst (op initiatief van de burgemeester) op het Stadhuis op 14 

november 2023. Deze bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van de 

gebeurtenissen op 7 oktober 2023. Tijdens een tweede bijeenkomst  heeft 

men met elkaar bij het Apostolisch Genootschap een vervolggesprek 

gevoerd over de vraag hoe de dialoog open te houden en respect en begrip 

voor elkaars geloofsovertuiging te waarborgen. Het resultaat van deze 

besprekingen is dat er een aanbod naar de scholen komt voor lessen om 

jongeren bekend te maken met verschillende geloofsculturen. De  

Ambassade van de Vrede zal jongeren betrekken bij de organisatie van de 

Vredesweek. 

 

De stichting De Zwaan en de stichting voor Stadspastoraat Alkmaar (De 

Steiger) zijn  

gefuseerd tot de stichting Alkmaar Thuis. Sybren Rozendal lichtte deze fusie 

toe. 

Ruth de Bruin, in dienst bij Alkmaar Thuis, vertelde op bevlogen wijze over 

het inloophuis en de verdere activiteiten. Het werk heeft een christelijk 

fundament: het geloof dat God de mensen lief heeft en vanuit die liefde het 

werk handen en voeten geven. De missie van Alkmaar Thuis is het liefdevol 

betrokken zijn op mensen, het een warm en welkom thuis bieden en het 

mogelijk maken van onderlinge ondersteuning. Mensen horen erbij en 

kunnen meedoen. 

 

Het brengen van de adventsgroet van de ARK is overal positief ontvangen. 

We gaan er dus mee door. En de paasactie is weer van start gegaan. 

Daarover leest u in uw blad (waarschijnlijk) meer.  
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Aan het eind van de eerste vergadering in 2024 werd het glas geheven en een 

toost uitgebracht op het nieuwe jaar:  

“Laten we proosten op sámen 

Op de kracht en het geluk van delen met elkaar 

Laten we proosten op de LIEFDE 

En deze wáarmaken ook in dit nieuwe jaar!” 

 

Ria de Rijke 

 

 
 

De paasactie van de ARK: doet u dit jaar ook weer mee? 

 
Opnieuw organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken de paasactie. Dat doen 

wij om mensen die financieel en vaak ook sociaal in een moeilijke positie 

verkeren, een extraatje te kunnen bezorgen.  Het  blijkt telkens weer dat er in 

onze omgeving mensen zijn die extra steun goed kunnen gebruiken. Wij 

richten ons met deze actie onder andere op bezoekers van de inloophuizen, 

Exodus, dak- en thuislozen en personen (waaronder gezinnen in 

crisissituaties) die begeleid worden door de stichting DNOdoen. 

Het feest van Pasen nodigt uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf én 

dichtbij.  

Wij voeren de actie in de vorm van het verstrekken van supermarktbonnen 

en cadeaubonnen van de Hema. De Hemabonnen zijn bedoeld voor kinderen 

die aan andere zaken dan levensmiddelen behoefte kunnen hebben. In 2023 

hebben we met uw hulp op bijna 400 adressen bonnen kunnen bezorgen. 

Ontvangers blijken niet alleen blij te zijn met de bonnen maar zeker ook met 

de aandacht die zij op deze manier krijgen. In de begeleidende brief geven 

wij aan dat de attentie afkomstig is van de ARK en voegen wij een paasgroet 

toe. 



 17 

Wilt u helpen de paasactie in 2024 weer mogelijk te maken? Dat kan door 

een gift over te maken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn via het 

rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken, bankrekeningnummer 

NL77 INBG 0002 6852 43, o.v.v. 'Paasactie 2024'. De ARK is ANBI erkend 

en uw gift is dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting.  

Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie! 

Namens de ARK, 

Wim van Houten (06-18261595) en Ria de Rijke (06-49896107) 

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijnie van Eunen – Dekker schrijft ons:  

”In november 2022 is mijn man Frans overleden. We gingen graag naar het 

strand en zijn wens was dan ook om zijn as bij zee uit te strooien. In februari 

was hij jarig. Het was een mooie dag om met elkaar naar het strand te gaan. 

De kinderen en kleinkinderen waren er allemaal. Ondanks de koude wind 

kijken we met warme gevoelens terug op deze dag. Enige tijd later heeft 

onze jongste dochter, Jolijn, dit gedicht gemaakt. Het verwoordt precies hoe 

we dit hebben gevoeld en nog steeds ervaren." 

 Redactie Flitsen uit het Fnidsen: 

Kees van der Pijl en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van 

der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: 

f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen 

maart/april 2024 4 maart 2024 a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 2 zondag 

10 maart 2024. 

 

mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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Februari 
 

Vele voeten in het natte zand 

De zee komt en gaat 

Geeft en neemt 

 

Geven wij hem aan de zee 

Of neemt de zee hem mee ? 

 

Kleine belletjes van lucht 

Vragen eigenwijs om aandacht 

 

En dan spoelt de zee 

Met één groot gebaar 

Alles glad 

 

Vele natte voeten in het zand 

Terwijl hij, zonder een stap te zetten 

Blijft komen en gaan 

 

En blijft geven 
 

          Jolijn van Eunen 
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Algemene informatie 
Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307 
Predikant: vacant 
Kerkenraad:  
Er is tot maart/april 2024 een interim-kerkenraad aangesteld, bestaande uit 
Richard Halewijn (tel.072 5316374), Pauline van Veen (tel. 072 5110868), 
Maarten van der Wal (tel. 06 53335273), en met de penningmeester. 
Penningmeester: dhr. P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp, tel.: 
072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl  
Coördinatie verhuur kerkgebouw: dhr.en mw. Rinus en Joke 
Warmenhoven. Tel. resp. 06 22668076, 06 39255869. e-mail: 
jokewarmenhoven@gmail.com 
Coördinatie contactledenwerk: vacant 
Contact met gastpredikanten en predikantenrooster : 
mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar, tel.: 06 - 20073435, 
e-mail: inekedejonge47@gmail.com 
Ledenadministratie:  
Mw. M. de Bruin, Wendelaarstraat 98, 1814 GS Alkmaar ; tel. 072-5112872, 
e-mail : mpdebruin@telfort.nl 
Organist: dhr. J. Zwart te Veenendaal, tel. 06 41794057, e-mail: 
janzwartalkmaar@gmail.com  
Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29,1851 VG Heiloo, 
tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com 
Web-adres:      alkmaar.remonstranten.nl.  
Berichten voor de website toesturen aan : 
dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com 
Bankrekeningen : 
Bankrekening giften:  ING:  NL30 INGB  0000.23.36.38 
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 
Bankrekening voor  
verhuur kerkgebouw:  ING:  NL07 INGB  0000.28.74.02 
 
Giften Toermalijn:  Project Tshistië Kloetshië  
via de Iona Stichting o.v.v. ‘gift T.K’: NL90 INGB  0001.42.74.04  
 
 

    

mailto:pieterburen@planet.nl
mailto:inekedejonge47@gmail.com
mailto:janzwartalkmaar@gmail.com
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