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Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 24 nr. 5  juni/juli/augustus 2023 
   

 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  

   Kerkdiensten 
 
Datum  Tijd Voorganger  Overige informatie  

11 juni  10.15  Niek de 

Wilde 

Organist: David Kienzle; 

collecte: Voedselbank 

18 juni 11.00 / 

10.45 

inzingen 

Jan Douwes Op adem komen viering; koor 

olv C. Kriek; pianist: Leontine 

Kaptein; collecte: Geloof & 

Samenleving, Bescherming 

vluchtelingen 

25 juni  10.15 Sigrid 

Coenradie 

Organist: Jan Visser; collecte: 

ISBA 

2 juli  Geen dienst  

9 juli  10.15 Martijn 

Rozing 

Organist: Marion Kroon; coll.: 

Vluchtelingenwerk Nederland 

16 juli  10.15 Friso 

Boogerd 

Organist: David Kienzle; 

coll.: Stichting Slachtofferhulp 

23 juli  10.15 Wim Hollart Organist: Kees Jonkers  

collecte: Gered Gereedschap 

30 juli  10.15 Evelien van 

Melle 

Organist: Jan Visser; collecte: 

Wilde Ganzen: waterpompen 

in Ghana. 

6 aug  Geen dienst  

13 aug  10.15 I Leng Tan  Organist: Atze Veldhuis; coll.: 

KIA: kinderhulp in Zambia 

20 aug 10.15 Fride Bonda Organist: Kees Jonkers  

collecte: AMREF, Flying 

Doctors, project in Kenia 

27 aug  10.15 Yvonne 

Hiemstra 

Organist: Jan Visser  

collecte: ISBA  

3 sept  Geen dienst. Buitendag  
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Leven van de wind 
 

De Geest is uitgestort, dat vierden we met Pinksteren, enkele weken terug. 

Een nieuw begin, het begin van de geschiedenis van de kerk. We lazen over 

wind en vuur, maar die waren er dan weer niet echt. Beeldtaal is het, 

proberen in woorden te vatten waar geen woorden voor zijn. Want, kun je 

leven van de wind?  

Naast de grote christelijke feesten Kerst en Pasen is het Pinksterfeest het 

minst bekend en het meest vage. De meeste mensen hebben nog wel noties 

bij Kerst, al minder bij Pasen, maar vraag je naar wat de betekenis is van 

Pinksteren kan bij velen buiten de kerk niet in verband worden gebracht met 

de komst van de Geest. 

Pinksteren is in eerste instantie een Joods feest. Het betekent vijftigste en is 

afkomstig van het Griekse woord pentekosta, vijftigste, omdat het de 

vijftigste dag is na het Joodse Pasen (Pesach). In het Jodendom wordt dit 

feest Sjawoe‟ot (Wekenfeest) genoemd, een feest waarvoor mensen overal 

vandaan naar Jeruzalem komen om dit samen te vieren. Het is het feest van 

de oogst die dan binnen wordt gehaald. Ons Pinksterfeest heeft dat element 

ook: we lezen in het verhaal in Handelingen dat zich er die dag meer dan 

5000 mensen zijn die zich aansluiten bij die nieuwe beweging. 

 

Net als bij andere grote feesten horen bij Pinksteren bepaalde symbolen: 

vuur, wind, horen, zien en voelen. En mensen horen de apostelen in hun 

eigen taal tot hen spreken. De evangelist Lucas  probeert wat er gebeurt te 

duiden. Wat hoort hij, ziet hij? We lezen dat er uit de hemel een geluid als 

van een hevige windvlaag weerklinkt en dat er aan de apostelen een soort 

van vlammen verschijnen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op 

ieder van hen neerzetten…  

 

Maar hoe maak je nu duidelijk  

wat er hier op deze Pinksterdag  

nu precies gebeurt? We weten  

dat de apostelen bij elkaar  

kwamen, dat ze aan het  

bidden waren en dat ze na  

die wind en dat vuur (dat  

zich als een lopend vuurtje  

verspreidde) in vreemde 

talen konden spreken. 
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Duidelijk is dat ze waren aangeraakt, dat ze daarna niet meer konden blijven 

zitten en dat ze in beweging kwamen. 

 

Ook dichters en schilders proberen wat er op het Pinksterfeest gebeurt, weer 

te geven, uit te beelden, te beschrijven wat niet in woorden of beelden te 

vangen is: de Geest die mensen vervult. Vaak zien we die Geest uitgebeeld 

in de gedaante van een duif. Maar die beelden schieten te kort als het gaat 

om het geheim, ze drukken iets uit, maar blijven onvolledig, omdat onze taal 

en beelden ontoereikend zijn. 

 

Leven van de wind, is zo‟n beeld. Hier betekent „wind‟ natuurlijk niet onze 

gewone wind die we kunnen horen en voelen. „Leven van de wind die 

aanrukt uit den hoge en heel het huis vervult waar knieën zijn gebogen, … „ 

zo dicht Jaap Zijlstra in lied 687 van ons Liedboek. We zongen het ook weer 

met Pinksteren. Het is de wind die ons beroert, zin geeft, aanstekelijk is, ons 

in beweging doet komen. Of zoals het in een ander lied klinkt: „De Geest 

vuurt ons aan om niet stil te blijven zitten, maar om op te staan, voor vrede 

en recht, in Uw Naam.‟ Onze geloofsbelijdenis geeft heel duidelijk en kort 

weer wat met die Geest (wind) van God wordt bedoeld: „…de Geest bezielt 

mensen tot wat heilig is en goed, opdat zij, zingend en zwijgend, biddend en 

handelend, God eren en dienen.‟ 

Maar er zijn nog andere beschrijvingen van de Geest, zoals: Adem van God; 

stormwind die ons huis vervult, vuur dat zich over elk verdeelt; de wind, wij 

zien hem niet, maar toch trekt hij zijn spoor; geest als storm van 

gedrevenheid, adem van leven in het woord; geweldige, gedreven wind, gij 

vult dit huis; de wonderen zijn om ons heen, ze waaien op de wind; de Geest 

van God waait als een wind op vleugels van de vrede, als adem die ons leven 

doet… 

 

Leven van de wind?  

Zeker van déze wind, die nieuwe wind die gaat waaien; een wind die 

vernieuwt wat stuk is, die wat met je doet, die wat losmaakt. Deze Geest die 

van boven komt is wat God in en met ons (leven) doet, is Geest van God. Is 

leven van de wind. 

 

Freek van der Veen 
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Informatie over gastpredikanten 
 

11 juni – Niek de Wilde is theoloog en woont in Bergen. Hij werkt als 

Regievoerder Academische Opleidingsschool Noord-Holland West en als 

docent Bijbelwetenschappen bij de Hogeschool Windesheim. 

 

18 juni – Jan Douwes is predikant in de Remonstrantse Gemeente Dordrecht. 

Bovendien is hij zanger (bas) bij het Nederlands Kamerorkest.  

 

25 juni – Sigrid Coenradie is predikant bij de Remonstrantse Gemeente in 

Oosterbeek. Zij studeerde theologie en filosofie en aan het remonstrants 

seminarium. Ze promoveerde in de Geesteswetenschappen. Ze werkte bij 

een uitgeverij, als jeugdwerkadviseur, docent levensbeschouwing en 

filosofie en als predikant. Van 2014-heden is ze predikante bij 

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis in Deventer. 

 

9 juli – Martijn Rozing studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek en 

werkt als humanistisch raadsman in het IJsselland ziekenhuis. Daarnaast 

verzorgt hij filmavonden waarbij hij over de betekenis van films in gesprek 

gaat. Hij is student aan het remonstrants seminarium. 

 

16 juli – Friso Boogerd is remonstrants predikant in Naarden-Bussum. 

Bovendien is hij Career & Life Coach. Na een rechtenstudie is hij theologie 

gaan studeren. Hij heeft gewerkt bedrijfsadviseur en financieel-juridisch 

manager.  

 

23 juli - Wim Hollart studeerde theologie aan de Universiteit van 

Amsterdam en aan het Remonstrants Seminarium. Hij is wethouder, eerst in 

Voorhout en vervolgens in Teylingen. Af en toe gaat hij voor in 

remonstrantse gemeenten. 

 

30 juli – Evelien van Melle is emeritus predikant en lid/vriend van onze 

gemeente. Ze was jarenlang werkzaam als geestelijk verzorger in de 

psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. Ze woont met haar man, 

Ferdinand van Melle, in Oudorp.  

 

13 augustus – I Leng Tan is remonstrants predikant, woont in Haarlem. Ze is 

niet werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook 
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werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep “De Grote 

Kerk door de week” in Haarlem. 

 

20 augustus – Fride Bonda is predikante van de Remonstrantse en 

Doopsgezinde gemeente Zwolle. Ze heeft brede ervaring als geestelijk 

verzorger in instellingen. Ze beschrijft zichzelf als een ruimdenkende 

theologe, ritueel en -rouwbegeleider, met open houding naar diverse bronnen 

van inspiratie en nieuwe ontwikkelingen. 

 

27 augustus – Yvonne Hiemstra, remonstrants predikant en geestelijk 

verzorger bij Sichtpunt in Friesland, promoveerde in 2022 op de 

geschiedenis van de vrijzinnigheid in relatie tot de kerkelijke maaltijd. Ze is 

afgestudeerd in de medische ethiek en heeft een achtergrond als docent.  

 

 

Toelichting op de collectes 
 

Als u wilt kunt u uw bijdragen voor de komende collectedoelen ook 

overmaken op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de 

Penningmeester van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding 

van het betreffende doel. De tweede collecte is steeds bestemd voor de eigen 

gemeente. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:  

 

11 juni - Voedselbank Alkmaar verstrekt noodhulp in de vorm van 

gratis voedselpakketten aan mensen die over een laag vrij besteedbaar 

inkomen beschikken en daardoor gedurende een periode niet of slechts 

gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Op deze 

manier wil men ook het vernietigen van overschotten van goede 

voedingswaren tegengaan.  
 

18 juni – Geloof & Samenleving, bescherming vluchtelingen. 

Remonstranten zijn op talloze plaatsen betrokken bij de opvang van 

vluchtelingen. Vanuit Geloof en Samenleving wordt dat gestimuleerd en 

ondersteund met financiële ondersteuning van de kerken.  

 

25 juni, 27 augustus – ISBA is het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, 

waarin kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie 

van mensen te verbeteren van mensen die niets meer hebben. Denk aan 

mensen die lang op een uitkering moeten wachten, vluchtelingen, 
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uitgeprocedeerde asielzoekers, dak- en thuislozen, mensen die in zorg zijn of 

horen te zijn bij de psychiatrie. 

 

9 juli – Vluchtelingenwerk Nederland. De vele vrijwilligers van 

Vluchtelingenwerk zetten zich met hart en ziel in voor de belangen van 

vluchtelingen, helpen bij de asielprocedure, met belangenbehartiging, bij 

gezinshereniging, bij de inburgering en het opbouwen van een nieuw 

bestaan. 

 

16 juli – Stichting Slachtofferhulp helpt mensen die slachtoffer zijn van een 

strafbaar feit, verkeersongeval of ramp. Jaarlijks worden honderdduizenden 

slachtoffers en nabestaanden verder geholpen met emotionele steun, 

ondersteuning in het strafproces en de vergoeding van de schade. 

 

23 juli – Gered Gereedschap steunt (leerling) vakmensen in 

ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen. De juiste 

gereedschappen en machines, gedegen vakopleiding en verdere begeleiding 

naar en op het werk zijn daar onderdeel van. Het geeft vakmensen de kans 

om een zelfstandig bestaan op te bouwen als bijv. timmerman, automonteur 

of kleermaker. 

 

30 juli – Wilde Ganzen zet zich in voor een wereld zonder armoede. Overal 

ter wereld zorgen mensen voor verandering door de handen uit de mouwen 

te steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in hun eigen 

buurten voor verandering en vooruitgang. Onder andere door de aanleg van 

waterpompen in drie dorpen in Ghana. 

 

13 augustus – Kerk in Aktie: kinderhulp in Zambia. Meer dan 20.000 

gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 

18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa‟s en oma‟s voor deze 

kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook 

overlijden, staan deze kinderen er alleen voor.  

 

20 augustus – AMREF, Flying Doctors, Eerstelijnszorg in Makueni, Kenia. 

Goede zorg beschikbaar maken in Makueni County in Kenia, een district van 

8.000 km² in het zuiden van Kenia, met maar een arts. In samenwerking met 

partners trainen ze lokale zorgverleners. Zij geven de inwoners van Makueni 

voorlichting over gezondheid en geven basiszorg.  
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Nieuwe rubrieken in Flitsen 

 

Naast de „Berichten uit de kerkenraad‟ zullen voortaan twee leden van de 

kerkenraad, te weten de voorzitter Annemieke van Lon en de 

penningmeester Pieter Buren iets over hun werk en verantwoordelijkheid 

vertellen.  

 

Berichten uit de kerkenraad 
 

Enkele van de onderwerpen die aan de orde kwamen geef ik u door: 

-De naam van Thea Cleton zal niet worden verbonden aan een fonds (naar 

aanleiding van het legaat dat Thea aan de kerk heeft geschonken), maar aan 

een bank in de binnentuin van de kerk („…ter herinnering aan…‟ ) waarvoor 

zij zich steeds van harte heeft ingezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Als kerkenraad willen we nog nauwkeuriger bekijken wie in aanmerking 

moet komen om ‟s zondags de bloemen uit de dienst te ontvangen. 

-Flink wat tijd ruimen we in voor de bespreking en vaststelling van de 

nieuwe huurprijzen (althans voorstellen daartoe) van de gebouwen, de kerk 

en of de tuinkamer, alsmede de (nieuwe) contracten voor de verhuur en het 

beheer van de voorraden in de toekomst. 

 

Freek van der Veen 

 

Van de voorzitter 
 

Na overleg met de kerkenraad en de redactie van „Flitsen uit het Fnidsen‟ zal 

ik de rubriek  „Van de voorzitter‟ verzorgen. Op deze wijze blijft u op de 

hoogte van onderwerpen die in de kerkenraad worden besproken. Daarnaast 
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meld ik belangrijke berichten van de Remonstrantse Broederschap die van 

invloed zijn op onze gemeente. Verder wil ik luisteren naar wat er speelt in 

de gemeente en van de kerkenraad een fijn team maken. Misschien de 

deskundigheid met een of twee nieuwe leden uitbreiden om nog beter de 

taken voor de gemeente uit te kunnen voeren. 

Maar even terug naar het begin. 

De bevestiging door Foeke Knoppers op 9 april 2023 ontroerde me meer dan 

ik had verwacht. De steun die me is toegezegd liet me ook niet koud. 

Tegelijkertijd ben ik me bewust van de verantwoordelijkheid voor de 

gemeente, vooral nu er geen eigen predikant is. In de kerkenraad wil ik 

vooral verbindend werken. Samen nadenken over wat beter kan. Ook de blik 

naar buiten onder de aandacht brengen, het onderlinge gesprek stimuleren en 

samen onderzoeken wat de koers de komende tijd moet zijn. We werken met 

werkgroepen en commissies. Dit is nog wennen. Er zijn leerpunten zoals 

onderlinge afstemming en communicatie. Een duidelijke afbakening is nodig 

tussen het beleid en bestuur van de kerkenraad en de taken van de 

werkgroepen en commissies. Vooral uitnodigen tot gesprek met alle 

belanghebbenden. Een open en transparante sfeer creëren. 

Vanuit de Remonstrantse Broederschap komen er innovatievoorstellen. 

Binnenkort praten we met de regiomanager Noord Holland Noord , Marieke 

Fonk en  Silvio Roduner, innovatiepredikant over mogelijke regiovorming. 

Noord Holland Noord omvat de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Hoorn, 

Naarden-Bussum Oude wetering en Alkmaar. 

Op 10 juni 2023 is er een Algemene Raad van Bestuur in Utrecht waar een 

nieuw bestuursmodel wordt besproken.  Belangrijk hierbij is dat duidelijk 

wordt wat dat precies voor onze gemeente betekent. 

In de kerkenraad van 31 mei 2023 is gesproken over de voortgang van de 

vacature van de predikant.  De vacature wordt nu breder uitgezet dan alleen 

het Convent. We hopen op meer reacties. Daarnaast kijken we naar 

versterking van de kerkenraad. Er zijn twee aspirant-kandidaten. Standaard 

in de vergadering is een rondje langs alle commissies en werkgroepen. Er is 

nog verdere onderlinge afstemming nodig.  Een open bestuursvorm vraagt 

om een duidelijk kader. Hier wordt aan gewerkt. In september willen we een 

bijeenkomst voor alle vrijwilligers organiseren. Graag ideeën of voorstellen. 

Zijn er van uw kant vragen of opmerkingen, aarzel niet. Neem contact op 

met een van de kerkenraadsleden of ondergetekende, 

 

Annemieke van Lon 
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Van de penningmeester 
 

Isoleren 

In het jaarverslag 2022 bij de toelichting op de begroting 2023 en in de 

Ledenvergadering in maart 2023 hebben wij ons voornemen toegelicht om 

de kerkzaal te isoleren. Maatregelen hiertoe zijn eerst geïnventariseerd door 

Huib Dane en ondergetekende en vervolgens zijn deze voorgelegd aan  

A. Pauptit, adviseur Erfgoed van de Gemeente Alkmaar. 

De eerste uit te voeren maatregelen zijn: 

1. Het leggen van een deken van houtvezel wol over de drie 

tongewelven. 

2. Het aanbrengen van achterzetramen op de gaanderij en voor de 

vensters naast de kansel 

3. Het tochtvrij maken van de deuren door het infrezen van rubberen 

profielen in de posten. 

Pronk Restauratie BV uit Warmenhuizen, de aannemer die 14 jaar geleden 

onze kerk heeft gerestaureerd, heeft inmiddels een offerte uitgebracht voor 

de gewelfisolatie en de deuren van   35.000 incl. BTW. In april heeft een 

medewerker van Pronk de ramen ingemeten. Deze worden geleverd door de 

firma Isoglas. Hiervoor ontvangen wij een aparte offerte. De kerkenraad 

heeft Pronk opdracht verleend tot het uitvoeren van de geoffreerde 

werkzaamheden. Van hun medewerker vernamen wij dat de werkzaamheden 

(inclusief de ramen) staan gepland in het najaar 2023. Ter voorbereiding zijn 

de betreffende kozijnen en vensters in maart geschilderd. 

Wij hopen met deze maatregelen een merkbare reductie te realiseren van ons 

gasverbruik. 

 

Dak en goten 
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De Monumentenwacht heeft in haar inspectierapport 2021 geconstateerd dat 

de dakgoten van de kerkzaal reparatie behoeven. Dit betekent werk voor 

zowel de aannemer, voor reparatie van de houten bakken, de schilder als de 

loodgieter. John Mors heeft waar het reparatie van lassen betreft al een deel 

van dit werk gedaan. De firma Coppens zal binnenkort een inspectie doen 

om de omvang van de nog te verrichten werkzaamheden vast te stellen en te 

bezien  welk deel door henzelf kan geschieden en welk deel onder regie van 

de aannemer moet worden gedaan (inclusief steigerbouw). Bij deze 

gelegenheid zal Coppens ook de goten schoonmaken. Wij hebben besloten, 

vooral op aanraden van Bouwadvies Groot Holland van de Provincie, deze 

taak niet meer zelf uit te voeren. Dit is te riskant. 

 

 

Kastanjeboom 

Hovenier P. Schouten is op 2 mei met het snoeien  

van de kastanjeboom begonnen. Maar hij moest  

de werkzaamheden afbreken wegens een broedend 

 duivenpaar (beschermde diersoort). Duiven  

broeden het hele jaar door. Daarom is afgesproken 

 het snoeien pas te vervolgen in het najaar als  

de bladeren zijn gevallen. Jebby Lawant heeft  

onze buren geïnformeerd over de onverwachte  

vertraging. 

 
Pieter Buren 

 
 

Schrijf ons uw verhaal… 
 

In de rubriek „Schrijf ons uw verhaal‟ geven we het woord aan de nieuwe 

voorzitter van de kerkenraad, Annemieke van Lon. Zij vertelt: 

 

“Kennismaken met uw voorzitter… 

Na een fijne jeugd in Den Haag ben ik na mijn studie HBO Personeel en 

Organisatie in Leiden en later Organisatiesociologie in Rotterdam gaan 

werken bij KPN. Ik kijk terug op een fijne loopbaan met veel 

ontwikkelingskansen. Het werk bracht me naar Groningen waar ik mijn 

loopbaan afsloot als coach en projectleider voor startende academici. 
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Privé was het leven soms zwaarder: Mijn jeugdliefde verloor ik rondom mijn 

35
e
 jaar. Met mijn twee kinderen moest ik opnieuw een weg zoeken. Mijn 

tweede liefde, waarmee ik oud wilde worden en een zoon kreeg, overleed 

vrij plotseling een maand na zijn pensionering. Opnieuw moest ik een weg 

vinden met mijn jongste zoon. 

Geheel onverwachts kwam ik in 2014 Jos Stroomer tegen. Hij is van 

geboorte een Alkmaarder. Na zijn pensionering besloot hij terug te gaan naar 

zijn geboortestad en zo kwam ik hier terecht.  Gewoon dus een ouderwetse 

reden, de liefde! 

Snel daarna ben ik bij de Remonstrantse kerk langs gegaan, die ik vanuit 

Den Haag waar ik oorspronkelijk vandaan kom, kende.  Begin  2019 ben ik 

lid geworden van de taakgroep Vernieuwingen bij de Broederschap in 

Utrecht. Tegelijkertijd  zijn er toen vanuit de CoZa drie werkgroepen gestart 

om de toekomst te onderzoeken. Ik heb deel genomen aan het onderzoek 

naar toekomstige bestuursvormen voor de gemeenten. Terugkijkend een 

goede leerschool. 

Zelf heb ik nooit gedacht aan het voorzitterschap van de kerkenraad in 

Alkmaar. Toen ik de vraag voorgelegd kreeg, heb ik echt even moeten 

nadenken: Of ik dat wel wil, of het wel bij me past.  Toen de eerste signalen 

uit De CoZa kwamen van regionalisering en misschien andere 

bestuursvormen, wist ik, dit komt op mijn pad maar ik kan het niet alleen.  

Vanaf nu zal ik in elke „Flitsen‟  een stukje schrijven. Onder de titel: Van de 

voorzitter en regelmatig dus om uw hulp vragen.” 

 

Annemieke van Lon  

 

 

 

Verslag ledenvergadering 26 maart 2023 
 

Aanwezig:  Jan de Groot, Maarten van der Wal, Petra Oord, Annemieke van 

Lon, Jos Stroomer, Nina van der Veen, Mariet Buren, Katja Stevens, 

Willem-jan Stevens, Paula Boddaert, Ton Siemer, Marry Kloosterman, Joke 

Petersen, Roos Koeman, Sabine Maijenbürg, Pauline van Veen, Rinus 

Warmenhoven, Joke Warmenhoven, Laurence van Rossem, Karin Schötker, 

Evert Schötker,  Marieke de Bruin, Marja Lit, Ferdinand van Melle, Kees 

van der Pijl, Lien Boetje, Bram Luttmer. 

Afwezig met bericht: Rob en Leontine Kaptein, Jacqueline Bakker, Patrice 

Oussoren. 
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Voorzitter: Freek van der Veen 

Notulist: Ineke de Jonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Opening 

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van lied 538: „Een mens te 

zijn op aarde‟, vers 4 en heet ons welkom.   

2) Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3) Notulen van de ledenvergadering op 13 maart 2022 

Agendapunt 3: naar aanleiding van een vraag van Jos Stroomer licht Pieter 

Buren toe dat de kosten van opheffing van de Stichting „Het Hofje van 

Torenburg‟ dezelfde zijn als die van aanhouding. De notulen worden 

goedgekeurd. 

4) Ingekomen post 

Een bedankbrief van de „Vrienden van Tent of Nations‟ als dank voor de 

voor hen gehouden collecte; verschillende berichten van overlijden; verslag 

van de kascommissie. 

5) Mededelingen 

a) Algemeen: de voorzitter licht toe waarom hij als secretaris vandaag de 

vergadering voorzit: Jebby Lawant heeft besloten af te treden als voorzitter. 

Een aanvaring tussen haar en kerkenraadslid  Paul Bas was daarvoor de 

aanleiding. Ondanks vele gesprekken zijn we tot onze grote spijt niet tot een 

oplossing gekomen. Paul heeft zijn kerklidmaatschap beëindigd.    

b) Rooster van aftreden kerkenraadsleden: Marry Kloosterman en Paul Bas 

hebben twee termijnen gediend en beëindigen hun lidmaatschap. We danken 

hen zeer voor hun inzet al deze jaren.  

Jebby Lawant heeft Paul Bas‟ taken (verhuur) overgenomen.  We hebben 

nog twee vacatures. Voor die van voorzitter heeft Annemieke van Lon zich 

gemeld. We heten haar van harte welkom. 
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6) Jaarverslag 2022 

Jos Stroomer wijst op de informatie over samenwerking binnen de ARK 

onder het kopje: Oecumene‟. Tevens dient hier informatie over 

„Kerkenvisie‟ te worden toegevoegd.  

Kees van der Pijl wil bij „Toekomst‟  weten hoe te bereiken dat we over vijf 

jaar nog wat gegroeid zijn. De voorzitter antwoordt dat we met de huidige 

activiteiten hopen dat mensen zich bij ons aansluiten. 

Uit het verslag van Gerdienke Ubels:  na de coronapandemie konden veel 

activiteiten weer in de oude vorm en op oude sterkte worden uitgevoerd. De 

kerkdiensten „life‟ werden goed bezocht. Het preekcafé als 

gespreksontmoeting en voorbereiding werd gewaardeerd. De stiltemeditatie 

kende een wat wisselende opkomst. In gespreksgroep „Onderweg‟ werd het 

boekje “Vele talen, in alles de liefde‟ ter hand genomen. Dat leverde altijd 

verrassende gesprekken op. De gespreksgroep „Bij de tijd‟  kwam 

maandelijks bijeen.  

Gerdienke was betrokken bij de werkgroepen Pastoraat, Liturgie en Vorming 

en Toerusting. Vanuit de werkgroep Pastoraat wordt contactwerk 

onderhouden en ook de ontmoeting van de leden onderling is van waarde. 

Vorming en Toerusting bestond vooral uit de commissie Voorjaarslezingen. 

Binnen de werkgroep Liturgie is gesproken over de muzikale ontwikkeling 

in de diensten en als nieuw initiatief „Singing morning‟ onder leiding van 

David Kienzle, ook een groot succes. In de gemeente is er natuurlijk altijd de 

dragende laag van ontmoetingen, individueel (bijv. huisbezoeken) of in 

groepen, toevallig of gepland, bij voorspoed, bij verdriet of moeite. Ook 

waren er oecumenische contacten. Bij haar afscheid, met pijn in het hart, 

dankte Gerdienke ons voor de vele mooie woorden en alle hartelijks.   

7) Wat speelt in de gemeente? 

* De vraag is: bevalt de structuur van kerkenraad met werkgroepen? Er zijn 

wat vernieuwingen in deze structuur: een werkgroep Diaconaat was er niet. 

In deze werkgroep wordt gekeken wat we zelf kunnen aanpakken. Voor 

2023 is een collecterooster gemaakt met een aantal nieuwe goede doelen. 

* Binnen de werkgroep Beheer is de interieurcommissie actief. Voor de 

tuinkamer zijn nieuwe stoelen aangeschaft, en er is gewerkt aan de akoestiek 

aldaar.  

* Over de geluidsweergave in de kerkzaal buigen zich Huib Dane, Jos 

Stroomer en Bram Luttmer.  Piet de Bruin meldt dat de ringleiding niet goed 

werkt.  De drie genoemde heren pakken ook dit op. 

* De „Flitsen‟ heeft een ander uiterlijk gekregen. Sinds kort wordt 

regelmatig een bijdrage geleverd in de vorm van een eigen levensverhaal. 

Gedichten die aanspreken zijn ook welkom.  
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* We zijn op zoek naar een nieuwe predikant. De beroepingscommissie 

bestaat uit vier gemeenteleden en drie kerkenraadsleden. Vanuit het 

Landelijk Bureau wil men toe naar samenwerking in de regio. We gaan 

bekijken of dit voor ons een oplossing kan zijn, ook om een situatie als met 

Gerdienke te voorkomen. Door het Landelijk Bureau zijn twee mensen 

aangesteld die met regionalisering aan de slag gaan: Jan Berkvens en Silvio 

Roduner. Gemeenten die voor ons in aanmerking komen voor samenwerking 

zijn Hoorn, Haarlem en Oude Wetering. Annemieke van Lon stelt dat wij 

niet ontkomen aan het door Utrecht al twee jaar geleden voorgestelde 

toekomstbeleid. De hakken in het zand zetten acht Annemieke niet 

verstandig. Naar aanleiding van een vraag van Maarten van der Wal wordt 

vastgesteld dat plaatselijke gemeenten onafhankelijk zijn van Utrecht in het 

aanstellen van een predikant. De gemeente dient dan wel solvabel te zijn, 

d.i.:  in staat zijn de eerstkomende vijf jaren een predikant te betalen. Bram 

Luttmer dringt bij de kerkenraad aan op het voorkomen van vertraging in de 

aanstelling van een predikant vanwege regionaliseringsperikelen.  

8) Financiën 

- Jaarrekening 2022 

* Pieter Buren rapporteert over bijzondere baten en lasten in 2022. De 

stichting „Hofje van Toorenburg‟ heeft het hofje op Fnidsen 26 in 2021 

verkocht. In 2022 is de opbrengst aan ons overgemaakt. De stichting is 

daarna geliquideerd; de liquidatiekosten zijn voor onze rekening. 

* We hebben in 2022 een legaat ontvangen uit de nalatenschap van Thea 

Cleton. Door de kerkenraad is besloten dat bedrag onder te brengen in een 

fonds Gemeentactiviteiten, en dit met name te gebruiken voor activiteiten 

waar Thea plezier aan beleefde, zoals de lezingen, de binnentuin en het koor. 

* Het bestaande fonds Ouderenwerk is ondergebracht bij het fonds 

Gemeenteactiviteiten, en bevat nu € 59.000.  

* Uit het nieuwe fonds Inventaris is inmiddels € 8000 uitgegeven aan 

meubilair.    

* Een laatste deel van de BRIM-subsidie voor onderhoudskosten is 

ontvangen. Mogelijk moet deze subsidie deels teruggegeven worden omdat 

het volume bouwkundige onderhoudskosten dat we declareerden te gering is.   

* Het vermogen uit het „Hofje van Toorenburg‟ is belegd. Na Insinger 

Gillissen viel de keuze uiteindelijk op Index People als 

beleggingsmaatschappij. Vorig jaar is €200.000 belegd bij dit fonds in de 

hoop het resterende bedrag ook te kunnen inleggen bij een gunstige 

beurskoers. 

* Met instemming van de accountant wordt met ingang van 2023 

bouwkundig onderhoud ten laste van het fonds Restauratie gebracht 



 16 

(suggestie van de kascommissie). De naam van het fonds Restauratie is 

gewijzigd in fonds Onderhoud en Restauratie.  

* We ontvingen de Subsidie Instandhouding Monumenten (S.I.M.), die ons  

de komende 6 jaar vooruitbetaald € 49.000 oplevert. Met Bouw Adviesgroep 

Groot-Holland zal nog gepraat worden over een onderhoudsplan voor de 

komende jaren, zodat we die subsidie mogen behouden. 

-Vaststelling begroting 2023  

* De energiekosten 2023 zijn ten opzichte van 2022 verviervoudigd. Inkoop 

van energie doen we via het project Energie voor Kerken, met Green Choice 

als leverancier. Na een vast 3-jaarscontract werd voor 2023 een 1-

jaarscontract afgesloten. Er wordt gezocht naar de mogelijkheid van een 

nieuw 3-jaarscontract met inbegrip van 2023 waarbij de hoge kosten van dat 

jaar gemiddeld kunnen worden.   

* De mogelijkheden van isolatie van de kerkzaal worden bekeken. Met Huib 

Dane is een inventarisatie gedaan, waarna er contact was met de stichting 

Erfgoed Alkmaar over de toegestane opties. Pronk Bouw is inmiddels 

ingeschakeld voor het uitvoeren van de isolatiewerkzaamheden. 

* Pauline pleit voor omdoping van het fonds Gemeenteactiviteiten tot „Thea 

Cleton‟-fonds. Thea heeft ons €50.000 nagelaten, ook voor de lezingen, die 

ook veel publiek van buiten trekken, dus niet alleen eigen gemeenteleden. 

Met de naam Thea Cleton heeft het fonds een bredere werking. Het pleidooi 

vindt bijval. De kerkenraad zal zich hierover buigen. 

*Jebby Lawant is van mening dat er minder uitvoerig financiële informatie 

in de Flitsen zou moeten worden gepubliceerd. Dit wordt niet herkend als 

een probleem. 

-Verslag kascommissie 

* De kascommissie, bestaande uit Joke Warmenhoven en Jos Stroomer heeft 

vastgesteld dat de inkomsten en uitgaven allemaal verantwoord zijn. De 

commissie is ermee ingenomen dat hun voorstel meer te werken met fondsen 

door de penningmeester is overgenomen. 

* Jos Stroomer memoreert dat we in onzekere tijden leven: op zoek naar een 

nieuwe predikant, en veel bezig met onze toekomst, ook vanwege het 

teruglopende kerkbezoek. Hij pleit voor een kerk als ontmoetingsplek voor 

bezinning. Zijn advies is een fonds Vernieuwing op te richten, dat gaat 

onderzoeken hoe de breedte van het remonstrantse gedachtegoed te 

vergroten. Pauline van Veen stelt dat het Thea Cleton- fonds hiervoor kan 

worden gebruikt. 

- Décharge penningmeester  

De penningmeester wordt décharge verleend.   

- Verkiezing kascommissie 2023 
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Jos Stroomer treedt af. Voor 2023 nemen Evert Schötker en Joke 

Warmenhoven zitting in de kascommissie. 

 

9) Rondvraag 
* Joke Petersen vindt dat naar de gemeente niet goed gecommuniceerd is 

over de aanvaring tussen Paul Bas en Jebby Lawant. Ze vindt het moeilijk 

dat het conflict kennelijk niet is op te lossen. Marry Kloosterman laat weten 

achter Paul Bas te staan. Annemieke stelt voor om bij Paul een attentie te 

laten bezorgen en over te brengen als kerkgemeenschap dat wij de situatie 

betreuren. Ferdinand van Melle steunt dit voorstel.  De kerkenraad is het van 

harte met deze actie eens. Jebby Lawant merkt op dat het verhaal wel twee 

kanten heeft. 

* Paula Boddaert doet de suggestie alle werkgroepen met ingang van het 

nieuwe jaar een kort verslagje te laten schrijven voor het jaarverslag. De 

kerkenraad gaat hiermee akkoord. 

* Laurence van Rossem vraagt zich af of in de nieuwe structuur de 

werkgroepen werken zoals bedoeld: dat ze de kerkenraad minder werk 

bezorgen.  De voorzitter laat weten dat het begeleiden van een conflict als 

voornoemd  juist extra tijd en aandacht van de kerkenraad vraagt.  

* Pieter Buren: de Broederschap liet weten dat de ANBI- status van de 

Broederschap en aangesloten gemeentes dit jaar door de fiscus geïnspecteerd 

gaat worden. Voor 1 juli a.s. dienen jaarcijfers en jaarverslag 2022 op de 

website vermeld te zijn.  

* Evert Schötker vraagt of een draadloze microfoon kan worden aangeschaft. 

Dat wordt meegenomen.  

* Roos Koeman merkt op dat bij het koffiedrinken in de tuinkamer er niet 

voldoende stoelen zijn. Bram Luttmer attendeert op de statafels. Dit 

onderwerp gaat naar de interieurcommissie. 

10) Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 

Ineke de Jonge/ juni 2023 

 

 

Terugblik Voorjaarsserie 2023 
 

Onder de titel Geduld en ongeduld in tijden van verontrusting organiseerde 

de lezingencommissie (Gerdienke Ubels, Pauline van Veen, Jos Stroomer, 

Bram Luttmer) drie lezingen. Het thema was de verharding van het 
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maatschappelijk debat, en de vele actuele crisissen. Is er nog een 

democratisch gesprek mogelijk? De lezingen trokken veel belangstellenden, 

in totaal 236, gemiddeld dus bijna 80, waarvan 33% uit onze gemeente.  

Stevo Akkerman sprak op 18 februari over: Wat is dan goed? Na de val 

van de muur had het westerse liberale economische model gewonnen. Maar 

enkele decennia later zijn we beland in een a-moreel universum. De markt 

lost alles op en moraal is niet meer nodig. Men kruipt langs de rand van het 

verbodene, en zegt: we opereren binnen de wet, dus het mag. Akkerman 

spreekt van onpolitieke politiek als de politiek geen visie heeft op de richting 

van de samenleving. Er ontstaat een vacuüm dat verwijdering veroorzaakt 

tussen burgers en bestuur, en dat bedreigt de democratie. Het goede is nooit 

hapklaar, zegt Akkerman. We kunnen tasten naar iets dat onszelf overstijgt. 

Voor Levinas is dat de ander, die een appèl doet op ons. Akkerman noemde 

democratie de kunst van het beschaafd botsen. 

Welmoed Vlieger (25 maart) sprak over innerlijkheid en politiek. Ook zij is 

bezorgd over de kwetsbare democratie. Fundamenteel voor democratie is 

een innerlijk besef waarom je vrijheid belangrijk vindt. Dat vereist een 

oriëntatie op morele bronnen en waarden als vrijheid en andere. Vlieger 

bestudeert denkers over de relatie tussen innerlijkheid en buitenwereld. 

Meister Eckhart zag geen tegenstelling tussen boven en beneden, maar 

tussen binnen en buiten. Transcendentie valt in diepste wezen met het 

innerlijk samen. “Gods grond en mijn grond is één grond.” Dat vereist 

gelatenheid in de betekenis van zuivere ontvankelijkheid. Het loslaten van 

intenties, van je ego, maakt het mogelijk een verhouding aan te gaan tot de 

wereld om je heen, en tot de diepste grond in jezelf. 

Op 15 april sprak Chris Doude van Troostwijk over Verkommerde 

politiek en de deugd van het geduld. Ook hij deelde de zorgen over 

democratie. Politiek moet volgens Plato gebaseerd zijn op een idee van het 

goede en rechtvaardige. In de huidige politieke cultuur staan ideeën niet 

meer zo hoog aangeschreven. Politiek is een soort samenlevingsmanagement 

geworden. Er is geen visie-politiek meer, alleen nog thema-politiek gericht 

op concrete oplossingen. De klassieke deugden wijsheid, moed, matigheid 

en rechtvaardigheid passen daar niet bij. Daar hebben we het geduld niet 

meer voor. En zonder geduld om stil te staan bij klassieke deugden, hebben 

we geen oriëntatie op de toekomst. 

 

Bram Luttmer 
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Berichten van:  Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
     De Zwaan 

 
 
 
 

 
 

 

De vergadering van de ARK op 24 mei 2023 werd grotendeels besteed aan 

“Kerken met Stip”. Dit onderwerp stond in 2022 op de agenda maar kreeg 

vanwege corona geen vervolg. Deze avond was Jan Eerbeek, voorzitter van 

Kerken met Stip om uitleg te geven over deze organisatie. Kerken met Stip 

(in 2004 opgericht) is ontstaan vanuit het justitiepastoraat. De reden hiervoor 

was dat de kerkdiensten in de gevangenissen goed worden bezocht. Na de 

detentieperiode hebben de ex-gedetineerden ook behoefte aan een liefdevolle 

opvang en dat ontbreekt vaak. Kerken met Stip wil sociale groepen, naast de 

ex-gedetineerden bijvoorbeeld ook mensen vanuit de GGZ, verbinden met 

kerken. Het doel is het scheppen van duurzame relationele verbindingen in 

de dagelijkse levenssituatie, aanvullend op professionele hulp. Het gaat om 

persoonlijk contact dat blijft om zo te komen tot mentale versterking van de 

persoon die wordt begeleid en zijn/haar leven lichter te maken en te 

normaliseren. Dit contact kan binnen de kerkgemeenschap van de begeleider 

worden verbreed. 

Aan de hand van een casus vertelde Jan enthousiast over het werk van 

Kerken met Stip. 

Wanneer een gedetineerde vraagt om contact met een kerk functioneert 

Kerken met Stip als bemiddelaar en verbindt de vrager aan een kerk die zich 

heeft aangemeld. Iedere Kerk met Stip kan bij de diaconaal pastor van deze 

organisatie terecht voor feedback en advies.  

Om een officiële Kerk met Stip wil worden, kan een kerk zich aanmelden bij 

deze organisatie. Deze kerk wordt dan formeel geregistreerd en vermeld op 

de website. Het is van belang dat vrijwilligers, die zich voor het leggen van 

contacten beschikbaar stellen, goed toegerust worden in het leggen van 

contacten. Kerken met Stip biedt hiervoor trainingen, vooral om te leren 

kijken en luisteren. Omdat verbinding continuïteit vereist wordt een inzet 

van één uur per week gevraagd. Verder is de verankering binnen de kerk van 

belang. Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het zijn van een 

Kerk met Stip. 
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Kerken met Stip is bezig met het werven van aanspreekpunten. Inmiddels 

hebben zich in Nederland 70 kerken geregistreerd. In Noord-Holland 

ontbreekt nog een aanspreekpunt. Desgevraagd geeft Jan Eerbeek aan dat 

kerken zich ook als groep aan zouden kunnen sluiten. 

De volgende ARK-vergadering komt dit punt opnieuw op de agenda en 

wordt gekeken hoe hiermee verder gegaan kan worden. 

 

Een tweede onderwerp dat vanwege corona nog op de plank ligt is het 

rampenplan van de ARK. Daarin staat beschreven welke rol kerken kunnen 

spelen wanneer zich in Alkmaar een ramp voordoet. In 2020 was dit plan 

vrijwel gereed en had zich een aanzienlijk aantal vrijwilligers opgegeven. 

Een voorlichtingsavond door de veiligheidsregio zou volgen. Maar toen 

kwam……….. 

Op 22 mei 2023 heeft de ARK een gesprek met de gemeente Alkmaar gehad 

over de vraag of de gemeente nog belangstelling heeft voor dit plan van de 

ARK. Het antwoord was bevestigend. Alleen bleek dat de leiding 

veiligheidsregio te maken heeft met een vacature. Wanneer deze is ingevuld 

neemt men contact op met de ARK  over een vervolg. 

 

Ria de Rijke 

secretaris ARK 

 

Steunpunt Verlies en Rouw 
 

Het Steunpunt is deze zomer in juni en juli geopend. In augustus zijn 

we gesloten. 
 

Op 20 juni is het thema 'vakantie en rouw'. 

Als je een dierbare hebt verloren, kan de vakantieperiode een moeilijke tijd 

voor je zijn. Je ziet om je heen hoe iedereen vakantieplannen heeft en zich 

erop verheugt om op vakantie te gaan. 

De zomermaanden kunnen heel anders voor je voelen als je een groot 

verdriet met je meedraagt. Misschien moet je er niet aan denken je huis uit te 

gaan om elders te logeren. Bovendien kan het idee dat je alleen op vakantie 

zou gaan, je ook afschrikken om plannen te maken. 

Maar het kan ook zijn dat je een heel nieuw vakantieplan maakt. En andere 

dingen gaat doen dan voor je verlies. 

We praten hier samen over en delen ervaringen met elkaar. 
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Op 18 juli organiseren we weer een schrijfworkshop. Intuïtief schrijven over 

je verlies of over je toekomst zonder die geliefde ander blijkt verrassend 

mooi te zijn en helend te werken. En iedereen kan schrijven. Het thema zal 

dit keer zijn „woorden van verlangen‟. 
De bezoekers die al eerder een schrijfworkshop hebben gevolgd zijn altijd 

verrast en enthousiast over deze manier van werken. Velen gaan thuis ook 

door met schrijven. 

Voel je welkom. 

 

Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum De Zwaan. Het is elke 

derde dinsdag van de maand geopend (behalve in augustus) en wordt 

begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren 

rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half 

uur gaan we verder met een thema. De middagen duren tot 16.30 uur.  Ons 

adres: Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. (in het gebouw van de Steiger) 
We vragen een bijdrage van € 5. 

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen die elke maand uitkomt dan kunt u zich 

opgeven op https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw 
 

Verdere informatie bij Marja Ligterink: 06-30 08 86 10. 
marja@marjaligterink.nl 

 
 

   

 Redactie Flitsen uit het Fnidsen: 

Kees van der Pijl en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van 

der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: 

f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen 

augustus/september 2023 21 augustus a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 6 

zondag 27 augustus 2023. 

https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw
mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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God woont in de Fokke Simonzstraat  
   
Ik hoorde van een zeereerwaarde  
en hoogbejaarde dominee:   
de Here wou met onze aarde  
niet een dag langer mee in zee.  
   
Al zouden wij Hem overstelpen  
met eredienst en dankgebed,  
het zou geen ene moer meer helpen  
er werd een punt achter gezet.  
   
Maar zie: daar was diezelfde morgen  
zo'n rotjoch in de grote stad  
een doodziek duiffie aan 't verzorgen  
dat-ie op straat gevonden had.  
   
'Kristus, wat mot je dan? Wat wil je?  
Ja, kijk me maar es effe an.  
Godsallejeisis, beest, wat tril je,  
Leg nou toch effe rustig man’.  
   
Toen heeft de Heer Zijn toorn bedwongen,  
Want Hij kreeg schik in het geval.  
Hij spaarde dus de kleine jongen,  
de zieke duif en het heelal.  
 
Willem Wilmink 

   
“Dit gedicht heeft mee altijd aangesproken, omdat het hoop geeft. Geen God 

van donder en bliksem, maar een God met gevoel en humor.” 
   
Jet Vlieg  
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Algemene informatie 
Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307 
Predikant: vacant 
Kerkenraad:  
Voorzitter: mw. J.M.A. van Lon, Notweg 40, 1815 ME Alkmaar, tel. 072- 
5824523, e-mail: jmavanlon@gmail.com 
Secretaris: dhr. F.K. van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 
072-5155699, e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl 
Penningmeester: dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp, tel.: 
072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl  
Coördinatie verhuur kerkgebouw: mw J.Lawant, Biesboschstraat 15, 1823 
WJ Alkmaar, tel. 072-5621806, e-mail: jebbylawant@gmail.com 
Coördinatie contactledenwerk: vacant 
Contact met gastpredikanten en predikantenrooster : 
mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar, tel.: 06 - 20073435, 
e-mail: inekedejonge47@gmail.com 
Ledenadministratie:  
Mw. M. de Bruin, Wendelaarstraat 98, 1814 GS Alkmaar ; tel. 072-5112872, 
e-mail : mpdebruin@telfort.nl 
Organist: dhr. J. Zwart te Veenendaal, tel. 06 41794057, e-mail: 
janzwartalkmaar@gmail.com  
Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29,1851 VG Heiloo, 
tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com 
Web-adres:      alkmaar.remonstranten.nl.  
Berichten voor de website toesturen aan : 
dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com 
Bankrekeningen : 
Bankrekening giften:  ING:  NL30 INGB  0000.23.36.38 
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 
Bankrekening voor  
verhuur kerkgebouw:  ING:  NL07 INGB  0000.28.74.02 
 
Giften Toermalijn:  Project Tshistië Kloetshië  
via de Iona Stichting o.v.v. ‘gift T.K’: NL90 INGB  0001.42.74.04  
  

mailto:pieterburen@planet.nl
mailto:inekedejonge47@gmail.com
mailto:janzwartalkmaar@gmail.com
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