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Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 22, nr. 4 juli/augustus/september 2021  
 

   
 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   Kerkdiensten 
 
Vanaf zondag 18 juli hoeft u zich niet meer van te voren aan te melden voor de 

kerkdienst. Voor verdere informatie zie de rubriek „Berichten uit de kerkenraad‟. 

 

Datum 

 

Tijd 

 

Voorganger 

 

Overige 

11 juli 10.15 

uur 

Ds. J. de Vries Orgel: Jan Zwart 

Collecte: Orgelfonds 

 

18 juli 10.15 

uur 

Ds. P. Korbee Orgel: Jan Visser 

Collecte: Eye care 

Foundation  

 

25 juli 10.15 

uur 

Ds. M. Junte Orgel: Marion Kroon 

Collecte: St. Slachtofferhulp 

1 aug. Geen dienst  

8 aug. 10.15 

uur 

Ds. G. Ubels Orgel: Jan Visser 

Collecte: Vluchtelingenwerk 

Nederland  

 

15 aug. 10.15 

uur 

Ds. F. Bonda Orgel: Pieter Rynja 

Collecte: Stichting de 

Vrolijkheid 

 

22 aug. 10.15 

uur 

Ds. C. Groot-

Korstanje 

Orgel: Kees Jonkers 

Collecte: Gered gereedschap 

 

29 aug. 10.15 

uur 

Ds. A. Liebich Orgel: Atze Veldhuis  

Collecte: Orthopedische 

hulpprojecten 

5 sept  Buitendag  
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Er is nog zomer 
Er is nog zomer en genoeg 

wat zou het loodzwaar 
tillen zijn wat een gezwoeg 
als iedereen niet iedereen 
terwille was als iedereen 

niet iedereen op handen droeg. 
  

Judith Herzberg 

 

Zomer 
 

Zulke bekende regels zijn het. Ik aarzelde of ik ze zou gebruiken maar ze 

bleven terug komen. Dit stukje voor de Flitsen, het laatste stukje voor de 

zomer. Hittegolfje gehad, alles definitief groen en bloeiend, de langste dag al 

weer lang voorbij! Er is nog zomer, en genoeg. 

Maar is dat ook zo? Is er „genoeg‟? Is er niet juist te veel of te weinig van 

alles? Ik lees de laatste tijd veel over groei en aarde, over de ecologie van het 

land, deze levende planeet waar we ons op bevinden. Hoe weergaloos 

verfijnd alles met elkaar verbonden is, verbanden vormt, niet zonder elkaar 

kan. Hoe onkenbaar de diepste lagen zijn van wat leven is; hoe alles leeft, 

stofwisselt, communiceert. En wij en wij en wij – opgegroeid met het idee 

dat dit alles er is voor ons om te „kennen‟, te snappen, te bewerken. Steeds 

duidelijker wordt hoe we dat helemaal niet kúnnen; hoe we pas echt zullen 

„kennen‟ als we niet langer van buitenaf denken, maar leren en durven te 

ervaren van binnenuit. Onszelf als deel van het grotere levende geheel zien – 

eerst onze plaats kennen. 

Dreigend kan het voelen, angstig – waar moet het heen? Het gaat niet goed 

met deze planeet, de spanningen te groot, balansen verstoord – te erg in het 

ongerede geraakt. Hier iets beprutsen levert daar weer problemen. Waar te 

beginnen, als alles met alles samenhangt? Sterker wordt dan de behoefte, of: 

de opdracht, om te kennen: om te snappen wat er gebeurt, om te ontdekken 

hóe we dit ten goede kunnen keren. 

Thomas Merton, beroemd Amerikaans monnik, (hij stierf in 1968), 

observeert in zijn filosofisch dagboek hoe de mensheid probeert het heil 

naderbij te brengen. “We leven in tijden van crisis,” zegt hij (ja, toen ook al) 

– “en daar voelen we ons schuldig over, alsof we niet in crisis zouden mogen 

zijn. Alsof we zo wijs, zo bekwaam, zo aardig, zo redelijk zouden zijn dat 

een crisis te allen tijde ondenkbaar zou moeten zijn.” En dus proberen we, 

met volle inzet van wat hij onze „grijpgrage begripsvorming‟ noemt, de boel 
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de baas te blijven. We proberen ons meester te maken van het proces. “We 

denken te weten wat we zouden moeten doen en zien dat we onszelf in de 

tegenovergestelde richting bewegen met de onverbiddelijkheid van een 

machine die de verkeerde kant op gaat. Een fascinerend fenomeen dat we 

maar blijven bekijken, blijven meten, bediscussiëren, analyseren en het 

misschien betreuren! Maar het gaat maar door. En, zoals Jezus Christus zei 

over Jeruzalem, we kennen de dingen niet die ons naar vrede leiden.” 

(Thomas Merton, Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer, Uitgeverij 

Damon 2020, p. 70).  

Is het bemoedigend of juist teleurstellend dat we ons zo kunnen herkennen in 

woorden over een crisis die in 1968 kennelijk ook al gevoeld werd? Maar 

nog verder in de tijd wijst Merton met de woorden van Jezus die hij aanhaalt.  

„We kennen de dingen niet die ons naar vrede leiden.‟ – en ik geloof dat daar 

Judith Herzberg om de hoek komt. „Wat zou het loodzwaar/tillen zijn wat 

een gezwoeg/als iedereen niet iedereen/terwille was als iedereen/niet 

iedereen op handen droeg.‟ 

„Vrede‟ wil niet zeggen dat het goed komt. „Vrede‟ wil niet zeggen dat we 

het (wat dan ook) in onze macht krijgen. „Vrede‟ wil zeggen dat er vrede is, 

dat we instemmen met het bestaan, dat we afstemmen op wat is. Afstemmen 

op wat is: dat we niet alleen zijn, niet zonder elkaar kunnen, niet zonder alle 

leven om ons heen. Iedereen iedereen terwille, wij dragen elkaar op handen. 

Laat het een zomer van genoeg worden -  genoeg ruimte, genoeg tijd, genoeg 

inspanning, genoeg rust. Een zomer van licht en aandacht, van gezelschap 

waarin vrede is, kracht waarin we elkaar dragen.  

 

Goede zomer! 

Gerdienke Ubels 

 

 

Informatie over de gastpredikanten 
 

11 juli - Ds. Jantien de Vries (Amsterdam) is geestelijk verzorger in 

verpleeghuis/revalidatie-kliniek Zuiderhout te Haarlem en woonzorgcentrum 

De Moerberg te IJmuiden. Ze begeleidt mensen bij lijden en sterven. Als 

ethicus is zij zeer geïnteresseerd in het proces van sterven en het omgaan met 

moeilijke kwesties rond het levenseinde. Als theoloog kijkt zij naar de 

betekenis van religie en geloven in de dagelijkse praktijk van het leven.  

25 juli - Dr. Martijn Junte is (interim)predikant bij de Remonstranten in 

Schoonhoven. Hij promoveerde in 2017 op de Remonstrantse traditie als 
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erfgoed met het boek “De moeite waard om door te geven”. Daarnaast is hij 

actief als geestelijk verzorger in een verpleeghuis in Rotterdam-Zuid. De 

behoefte aan verdieping is bij velen aanwezig en volgens hem geldt dat 

zeker niet alleen voor kerkgangers.  

15 augustus – Drs. Fride Bonda is predikant bij de Remonstrantse en 

Doopsgezinde Gemeente Zwolle. Daarnaast werkte zij als geestelijke 

verzorger in diverse gezondheidsinstellingen. De wijsheidstheologie van het 

oude Israël heeft haar bijzondere aandacht: waar vind je sporen van wijsheid 

in het dagelijkse leven met elkaar en in de natuur.  

22 augustus - Ds. Cokkie Groot-Korstanje is emeritus justitie-predikant 

van de PKN. Ze woont in Alkmaar en is betrokken bij het overleg van Joden, 

Christenen en Moslims binnen de studiegroep: De Drie Boekengroep.  

29 augustus – Ds. Alke Liebich is predikant van de Vrijzinnige 

geloofsgemeenschap in Amersfoort en voorzitter van VVP Nederland 

(Vereniging Vrijzinnig Protestanten) . Ze is kerkelijk breed georiënteerd met 

een oorspronkelijk lutherse achtergrond. Ze groeide op in Oost-Berlijn “in de 

marge van de kerken. Werkelijke onvrijheid heb ik eigenlijk pas gevoeld 

toen de muur viel: de beklemming was er ineens niet meer. Elke muur van 

willekeur waar ook ter wereld grijpt me aan”. Vorig jaar heeft ze tijdens haar 

studieverlof als vrijwilliger gewerkt in een Grieks vluchtelingenkamp.  

 

 

Toelichting bij de collectes 
 

Bijdragen voor de komende collectedoelen kunnen worden overgemaakt 

op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 of op NL40 ABNA 0589 2257 

58 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het 

betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:  

 

11 juli – Orgelfonds voor onderhoud en onvoorziene kosten aan ons eigen 

mooie orgel. 

18 juli - Eye care Foundation helpt blindheid en slechtziendheid in 

ontwikkelingslanden voorkomen en genezen.  

25 juli - Stichting Slachtofferhulp biedt emotionele hulp, begeleiding in het 

strafproces en hulp bij de schadevergoeding aan slachtoffers van 

criminaliteit.  

8 augustus - Vluchtelingenwerk Nederland zet zich in voor de belangen van 

vluchtelingen en het opbouwen van een nieuw bestaan. 
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15 augustus - Stichting de Vrolijkheid geeft extra aandacht aan kinderen en 

jongeren in asielzoekerscentra door het organiseren van creatieve 

activiteiten. 

22 augustus - Gered gereedschap  steunt (leerling) vakmensen in 

ontwikkelingslanden met kennis, kunde en middelen.  

29 augustus - Orthopedische hulpprojecten  voor kinderen in Kameroen, 

opgezet door de orthopeed Peter Hubach uit Alkmaar.  

 

 

Berichten uit de kerkenraad   
 

        Jaarvergadering 
Nu we – eindelijk – weer bij elkaar mogen komen hebben we besloten de 

Jaarvergadering te houden op de Startzondag op 12 september a.s. na afloop 

van de dienst. Deze zal rond 11.45 uur beginnen. De uitnodiging hiervoor en 

de notulen van de vorige Jaarvergadering vindt u elders in dit blad.  

Een aantal stukken heeft u al kunnen lezen: in de Flitsen nr. 2 van dit jaar 

staat het Jaarverslag 2020, in nr. 3 van dit jaar het Financieel verslag 2020 en 

de Begroting 2021. Mocht u de hele Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 

willen ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij onze penningmeester, Pieter 

Buren.  

 

        Buitendag 

We zijn blij dat Patrice Oussoren en Elisabeth Mors de organisatie van de 

jaarlijkse Buitendag weer op zich willen nemen. We zijn nog wat 

voorzichtig. We gaan dus niet ergens heen met een bus.  

Zoals we gewend zijn is de Buitendag op de eerste zondag van september. 

Noteer daarom zondag 5 september vast in uw agenda! Nadere informatie 

volgt nog.  

 

        Vakantie predikant  

Onze predikant ds. Gerdienke Ubels is van 10 t/m 26 juli afwezig i.v.m. haar 

vakantie. Als het prettig of nodig is kunt u altijd contact opnemen met een 

van de kerkenraadsleden. Pauline van Veen is de hele maand juli aanwezig. 

Mocht u behoefte hebben aan een predikant, dan kunt u met haar daarover 

bellen of mailen. Zij neemt dan contact op met ds. Evelien en/of ds. 

Ferdinand van Melle. Zij zijn in deze periode beschikbaar om Gerdienke 

Ubels te vervangen.  
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        Hofje van Torenburgh 
Onlangs heeft de kerkenraad van het bestuur van de „Stichting het Fonds van 

Torenburgh‟ het bericht ontvangen dat het gebouw met de vijf 

appartementen (door ons aangeduid als „het Hofje van Torenburgh‟) is 

verkocht. Het bestuur van genoemde Stichting zal, overeenkomstig de 

verplichte uitvoering van de bepalingen van de statuten, binnenkort de 

opbrengst afdragen aan de Remonstrantse Gemeente Alkmaar.  

Op dit moment wordt door de kerkenraad nagedacht over de manier waarop 

we zo goed en verstandig mogelijk met de opbrengst hiervan kunnen 

omgaan. Daarvoor zullen financieel deskundigen worden geraadpleegd. Als 

er meer bekend is, zullen we u op de hoogte brengen.  

 

        Aanmelden kerkdienst 

Tot nog toe werd u gevraagd om zich vooraf aan te melden als u aanwezig 

wilde zijn bij een kerkdienst. Nu de maatregelen ook t.a.v. de kerkgang zijn 

versoepeld, lijkt ons dit een geschikt moment om hiermee te stoppen. Vanaf 

zondag 18 juli a.s. hoeft u zich niet meer vooraf aan te melden. Daarvoor in 

de plaats wordt uw naam bij binnenkomst genoteerd. Een stuk eenvoudiger 

lijkt ons. 

 

        Welkom 

Een poosje geleden kreeg ik bericht van Annego Hogebrink uit Alkmaar, dat 

ze belangstellende van onze gemeente wil worden. Voel je welkom bij ons! 

 

Pauline van Veen 

 

Intrede en ontmoeting 
 

Op 13 juni jl. was het zover: de intrede van onze nieuwe predikant 

Gerdienke Ubels. Voor de kiescommissie die al maanden druk doende 

was om een opvolger te vinden van Pieter Korbee zat het werk erop. 

Redactielid Kees van der Pijl blikt terug op de dienst en die zondag. 

 

De intrededienst van Gediende Ubels was een driedubbel feest: We kregen 

een nieuwe dominee, we konden elkaar weer in levende lijve ontmoeten en 

we hoorden iets van het koninkrijk van God. 

Wat was het fijn om elkaar echt te ontmoeten! Ik ben (ook) pas begonnen in 

een nieuwe baan en ik heb mijn collega‟s alleen gezien via het beeldscherm. 

Als je elkaar dan in levende lijve ontmoet, is dat alsof je een filmacteur in 
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de winkel tegenkomt. Hé, is dat Robert de Niro? Ik geloof mijn ogen niet. 

Ziet die er zo uit? Zo was het ook om Gerdienke Ubels in het echt te 

ontmoeten.  Je kent elkaar al (een beetje) van gestreamde diensten, maar dan 

kijk je elkaar echt in de ogen. En wat was het goed om elkaar als 

gemeenteleden terug te zien. De kerk zat vol. We hadden tijd te kort om met 

iedereen bij te praten. We kregen een nieuwe dominee!  

Het was een mooie dienst. Gerdienke Ubels deed haar belofte aan ons en 

aan Alleke Wieringa, dominee te Zutphen, die haar bevestigde in haar ambt. 

Eigenlijk was het een eenvoudige ceremonie die misschien daarom juist zo 

indrukwekkend was. Het moment dat Gerdienke door Alleke werd gezegend 

zie ik zo weer voor me.  

Hoewel we niet zo van de dogma‟s zijn, was de belijdenis waar Gerdienke 

„ja‟ op zei toch iets stelligs waar ik onderlinge verbondenheid bij voelde:  

„De Remonstranten vormen een geloofsgemeenschap die, geworteld in het 

evangelie van Jezus Christus en trouw aan haar beginsel van vrijheid en 

verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. (…) Zij zien in Jezus een levend 

voorbeeld van hoe ons leven in liefde, overgave, verantwoordelijkheid en 

gerechtigheid vorm kan krijgen‟.  

Toen was de beurt aan Gerdienke zelf. Zij refereerde in haar intredepreek 

aan de boodschap van Jezus over de komst van het koninkrijk van God. „De 

tijd is aangebroken, het koninkrijk is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof 

aan dit goede nieuws‟. 

Het lijkt in eerste instantie een vaag verhaal. Hoe moeten we deze 

boodschap begrijpen? Jezus gebruikt het beeld van een zaadje dat tot leven 

en groei komt, zonder dat wij dat kunnen controleren. Hoe krijg je een 

brood vanuit het niets? Je kunt er als mens op zijn best aan meewerken. Je 

zaait en je oogst, je bakt brood van het graan. Maar hoe kan dat, dat er leven 

is, dat leven groeit, beweegt, ademt? Dat er een universum is? Dat doe je 

niet zelf. Gerdienke gebruikte het gedicht van Koos van Zomeren: „Ik doe 

de ruimte‟, om het te verbeelden. „Je doet je eigen leven, je doet je eigen 

dood, de rest doe ik, voor iedereen‟.  

 

Door deze preek begrijp ik dat met het koninkrijk van God bedoeld wordt 

een geloof in God als bron van het leven en een leven in relatie met God.  

Het geeft mij basisvertrouwen, doel en hoop en dat is voor mij het goede 

nieuws.  

 

Kees van der Pijl  
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Remonstrantse  Gemeente  

Alkmaar 
 
 

Secretaris Mevr. P. Boddaert – de Bruijn  

Eeuwigelaan 37, 1861 CL  Bergen (N-H); tel: 072-5813224 

E-mail: bodda41@hetnet.nl 

Datum: 4 juli 2021       

Onderwerp: Algemene ledenvergadering 

 

Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 

op zondag 12 september 2021 om 11.45 uur in de Remonstrantse Kerk. 

Iedereen is van harte uitgenodigd, leden, vrienden en belangstellenden. 

Mocht het zo zijn dat er gestemd moet worden, dan hebben zowel de 

aanwezige leden als vrienden stemrecht. 

 

AGENDA 

1. Opening  

2. Vaststellen van de agenda 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 11 maart 2020  

4. Post ingekomen/uitgegaan 

5. Mededelingen 

a Algemeen 

b Voortgang kerkenraadsleden: rooster van aftreden 

c Voortgang gemeente: 

- Op adem komen, 3
de

 zondag, Stiltemeditatie. 

- Voorjaarsserie, gesprekskringen. 

- Vrijwilligers. Verhuur. 

- Wat verder ter tafel komt t.a.v. de gemeente. 

6. Hofje van Torenburg 

7. Jaarverslag 2020 kerkenraad, zie Flitsen, en predikant  

8. Financiën 2020 

           a Jaarrekening  2020 

           b Vaststelling Begroting  2021 

           c Verslag Kascommissie jaarrekening 2020 
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           a Jaarrekening  2020 

           b Vaststelling Begroting  2021 

           c Verslag Kascommissie jaarrekening 2020 

           d Verkiezing Kascommissie 2021 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Met vriendelijke groeten, 

 

De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar,  

voor deze, Paula Boddaert–de Bruijn, secretaris. 

 

Remonstrantse Gemeente Alkmaar 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 8 maart 2020 

Aanwezig: Pauline van Veen (voorzitter), Frits van der Blij 

(penningmeester), Pieter Korbee (predikant), Paula Boddaert (secretaris), 

Paul Bas, Evert Schötker, Karin Schötker, Pieter en Mariet Buren, Roos 

Koeman, Marja Lit, Jet Vlieg, Ger Haringsma,  Jacqueline Bakker, Thea 

Cleton, Frans van Hoeken, Petra Oord, Jan de Groot, Jos Stroomer, 

Annemieke van Lon, Leontine Kaptein, Patrice Oussoren, Bram Luttmer, 

Ineke de Jonge,  Willemjan Stevens, Henny Eikelboom, Piet en Marieke 

Bruin. 

Afwezig (met afbericht): Rients en Irene Miedema, Marry Kloosterman, 

Simon Rep, Albert Andriessen, Jebby Lawant, Freek en Nina van der Veen, 

Joke Petersen en Rob Dekker. 
 

Opening: Pauline opent de vergadering om 12.10 met het voorlezen van een 

gedicht van Charles Péguy: „Een klein meisje van niks‟ (gebaseerd op 1 

Kor. 13). 
 

2.Vaststellen agenda: punt 5b komt na punt 8 

De agenda wordt goedgekeurd. 
 

3.Notulen Algemene Ledenvergadering 10 maart 2019: 

Pag. 13: Pieter Korbee mag blijven tot 16 jan. 2021. 

Notulen goedgekeurd met dank aan de notulist. 
 

4.Post ingekomen/uitgegaan  

Veel post gaat per email. Maandelijks komt er veel post van het landelijke 

bureau, waarvan dingen die voor de gemeente van belang zijn op het 
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prikbord in de tuinkamer worden gehangen. Verder is een goedkeurende 

verklaring van de kascommissie binnen gekomen en berichten van 

afwezigheid. 

De diverse kerkbladen liggen op de plank onder het prikbord. 
  

5.Mededelingen 

 a Algemene mededelingen: Afmeldingen voor de vergadering, zie boven 

 b Voortgang kerkenraadsleden, rooster van aftreden: 

 Frits van der Blij treedt af, na 16 jaar. Zijn taak wordt het overgenomen 

door Pieter Buren. Pauline van Veen, Paul Bas, Paula Boddaert en Marry 

Kloosterman blijven aan. 

 Procedure nieuwe predikant. 

 Stap 1: We hebben een solvabiliteitsverklaring verkregen (van het 

Landelijk Bureau) en mogen een  

  nieuwe predikant laten solliciteren voor een aanstelling van 0,4 fte. (16 u. 

per week). 

  Stap 2: We hebben voor de kiescommissie gevraagd: Thea Cleton, 

Leontine Kaptein, Jan de Groot en   

  Freek van der Veen. Vanuit de kerkenraad: Pauline van Veen, Pieter 

Buren, Paul Bas en Paula   

  Boddaert. 

  De vergadering gaat akkoord. 

  Stap 3: consulent wordt in overleg met Utrecht bepaald. 

  Stap 4: opstellen profielschets. De Kiescommissie zal een concept 

profielschets maken en deze  

  voorleggen aan de gemeente  (bijv. na een kerkdienst bij een zgn. 

„Praatkoffie‟).  

   Maarten van der Wal vraagt: wat willen we – een „klassieke‟ predikant of 

het accent op 

   vernieuwing?   

   Pauline geeft door hoe er landelijk over gedacht wordt. Ze heeft een 

gesprek gehad met de   

  Algemeen Secretaris, Annemarie Gerretsen. Zij gaf aan dat er een 

mogelijkheid is om, naast de 16  

  uur voor de nieuwe predikant, deze persoon twee extra uur te geven ten 

behoeve van vernieuwingsactiviteiten in  

onze gemeente. Een alternatief zou kunnen zijn een zogeheten 

„vernieuwingspredikant‟ aan te stellen   voor vier uur per week, in overleg 

met Utrecht. Voorwaarde is wel dat dit gedaan wordt in samenwerking met 

de gemeente in Hoorn en eventueel ook Haarlem. In beide situaties moet er 
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een goed onderbouwd plan komen.  

Annemieke van Lon: er is ook wat te zeggen voor een twee-sporen beleid: 

a) klassieke predikant, b) vernieuwing.  

Vernieuwing: aan de huidige 2-jarige opleiding aan het Seminarium hebben 

de meeste studenten  geen theologische studie gedaan, maar een andere 

univeritaire achtergrond.  Zij zijn  geïnteresseerd in andere vormen van 

diensten. 

Leontine Kaptein: goed de tijd nemen om dit te besluiten. Maarten v.d. Wal: 

Pieter Korbee werkte in feite 20 uur. 

c Voortgang gemeente: 

-   Op adem komen - Derde zondag viering: 

Thea Cleton doet verslag. Het koor van de 3
de

 zondagsviering is een 

weerspiegeling van het publiek van Op Adem Komen. Katholiek, 

Remonstrants, PKN en niet kerkelijk. Er is een algeheel positief gevoel over 

de Derde zondag 

De vieringen worden goed bezocht. Gemiddeld zo‟n 50 à 60 mensen, en een 

wisselend publiek. 

Stilte meditatie: deze is eens per 2 weken op woensdagavond onder leiding 

van Pieter Korbee. een klein groepje, stevig en trouw. 

Najaarsserie: Dit jaar overgeslagen. 

Voorjaarsserie: is gisteren van start gegaan. Thema dit jaar: Lef om met lege 

handen te staan. 

Gesprekskringen: Er waren er twee, maar er is er een bijgekomen: „de 

Bergrede en nu‟  n.a.v. “Vrij als de vogels” van Karel Eijkman. 

Vrijwilligers: er is een grote groep vrijwilligers o.a. .voor de kaasmarkt, de 

verhuur en Tuinkamerdiensten 

De Buitendag werd ook dit jaar georganiseerd door Elisabeth Mors en 

Patrice Oussoren.  

Wat verder ter tafel komt t.a.v. de gemeente:  

Er komen steeds weer nieuwe initiatieven zoals de “lentelunch”, de 

tentoonstelling van Frans van Hoeken, en de stadswandeling, die helaas niet 

door kon gaan vanwege de storm. In november komt er een tentoonstelling 

van Iconen geschilderd door Kees Wittebrood.  

Jebby Lawant heeft met een groepje nagedacht over de tuinkamer. 

Leontine Kaptein vindt de creativiteit enorm. 

 
 

 6. Jaarverslag kerkenraad en predikant (mondeling)  

Jaarverslag over 2019 van de kerkenraad staat in de Flitsen van maart 2020 

op blz.11. 
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Onder het kopje Diaconaat moet nog vermeld worden dat ook het ISBA 

financieel ondersteund 

wordt. 

Bij ter inleiding: Het gat dat gevallen is door het overlijden van Sia van 

Waveren rond de                  organisatie van de huwelijken wordt nu gevuld 

door Richard en Elisabeth Halewijn. 

Hofje van Torenburg: Er is een nieuw bestuur:  

Dolph Boddaert, voorzitter; Frits van der Blij, penningmeester; Jebby 

Lawant, lid, aanspreekpunt voor de Bewoonsters. De toekomst van het 

Hofje is nog onzeker. Er wordt gewacht op een verslag van de aannemer. 

Het Hofje verkeert in slechte staat. Er wordt onderzocht of we het houden of 

evt. verkopen aan een woningbouwvereniging, mits het sociale woningbouw 

blijft. 
 

Jaarverslag predikant: 

Het volledige verslag van de predikant wordt in de Flitsen van april/ mei 

2020 gepubliceerd. 

 

7.Financiën  

a. Jaarrekening en diaconie 2019. 

Frits geeft een toelichting op de balans, en verder een toelichting op de 

begroting. 

Het hele financiële verslag staat in de Flitsen van maart 2020. 

Er is een positief saldo, dankzij de ruimhartige bijdragen van de 

gemeenteleden. 

De verhuur is ook hoger dan vorig jaar. Huurprijs is €130,- per dagdeel. Jos 

Stroomer vindt dat 

te laag. We hebben concurrentie van de Lutherse Kerk, de Doopsgezinde 

Kerk en de Terp in Oudorp.  

 

De lasten zijn slechts €500 toegenomen. 

Collecten zijn goed gegeven. 

Bank- en spaarrekeningen, sneugeld, levert niets op. 

De beleggingen waren goed, maar nu met het Coronavirus…. 

Energiebelasting: €1500 terug van de belastingdienst. 

We zijn €75 per lid of vriend aan de Broederschap, ( quotum + AdRem). 

In de kerkenraad wordt besproken om de huurprijs te verhogen. 

Frits wordt heel hartelijk bedankt. Hij heeft veel steun gehad aan Huub 

Onnouw. 
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Schilderijen in de kerk 

 

Sinds enige tijd worden de zijmuren in de kerk gesierd met schilderijen, 

gemaakt door Freek van der Veen: kleurrijke schilderingen – met acrylverf 

op doek – van landschappen (in Frankrijk en Nederland), onderwerpen uit de 

natuur (bloemen, planten, bomen), soms abstract, meestal figuratief. 

 

 

b.Vaststelling begroting en diaconie 2020. 

Voorstel begroting van Frits. Begroting is aangenomen. 

c.Verslag Kascommissie jaarrekening 2019 

De Kascommissie bestond dit keer uit Albert Andriesse en Evert Schötker. 

Ze hebben op 28 feb. de stukken doorgenomen. 

Het financieel beheer is heel nauwgezet gedaan. De penningmeester wordt 

met veel dank gedechargeerd. 

d Verkiezing Kascommissie 2020: Evert Schötker en Jebby Lawant of 

Albert Andriesse. 
 

  8.Rondvraag: 

Pieter Korbee wil een opvolger voor de website en administratief werk, 

zoals het maken van liturgieën en posters. Liefst op een Apple. Maarten 

Dahmen heeft een Apple. Maar een tweede man/vrouw is handig. 
 

  9 Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de 

vergadering om 13.35 uur. 
 

29 maart 2020,  Paula Boddaert - de Bruijn 
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Remonstranten en hun geschiedenis (16) 
 

Intussen in Alkmaar… 

Ds. Edith Plantier is van 1990 tot aan 2003 predikant van de 

Remonstrantse gemeente te Alkmaar, haar eerste en ook enige 

gemeente. In deze periode ligt het accent in het werk vooral op de 

gesprekken (in gespreksgroepen en voorjaarsserie), oecumenische 

contacten en (het gegeven dat dit in de remonstrantse kerk als eerst kon) 

het zegenen van de levensverbintenis tussen mensen van hetzelfde 

geslacht. Als jong meisje kwam ds. Plantier al eens bij ons in de kerk. Zo 

was voor ds. Plantier het voorganger (en voorbijganger) zijn als het 

ware een oude liefde. We laten haar graag aan het woord: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Toen ik voor het eerst in de kerk aan het Fnidsen kwam, was ik 15 jaar. Op 

een mooie zomerse vrijdag ging ik met mijn ouders een dagje naar Alkmaar. 

Veel geld hadden we niet en ik strompelde moeizaam op een paar slecht 

zittende sandalen achter mijn ouders aan. Ik had nog geen idee dat deze dag 

cruciaal zou worden voor mijn verdere leven. Na de markt kwamen we in 

het Fnidsen terecht in de kerk die open was voor bezoekers. Ik was uitgeput 

en prikkelbaar. De kerk was een verademing. Diep onder de indruk van de 

weldadige, gewijde sfeer die er hing stelde ik de vraag: „Worden hier nog 

kerkdiensten gehouden?‟ Ik kon toen nog niet weten, dat ik 24 jaar later in 

deze kerk predikant zou worden. Dat kwam zo: na een aantal jaren wilde ik 

gemeentepredikant zijn. Alkmaar was al een tijdje vacant, door onderlinge 

twisten in de gemeente lukte het niet om een predikant te beroepen. Ik was 

de laatste kans. 
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Ik genoot van de diensten in onze prachtige kerk en van de gespreksgroepen. 

Gespreksgroep 40+ werd steeds ouder en wij hadden nog meer groepen; 

zelfs als voorbereiding van de zondagsschool. Het was wel pittig af en toe 

want de gemeenteleden waren goed opgeleid en hielden ervan in debat te 

gaan en daar moest je als predikant maar tegen kunnen. Wij zetten de kerk 

open voor anderen door een driedelige voorjaarsserie op te zetten waarin 

actuele problemen werden besproken én een gezellige lunch werd genuttigd. 

Deze serie is tot op de dag van vandaag een succes. 

 

Bijzonder waren de destijds bloeiende oecumenische contacten. Door 

verbouwingen ontstond er een kanselruil met de naast ons gelegen St. 

Laurentiusparochie. In die grote kerk mocht ik af en toe preken. Dat was 

voor eenieder heel bijzonder. Dat was vroeger ondenkbaar maar nu helaas 

weer. 

 

Uiteraard waren rouw en trouw van gemeenteleden belangrijke 

gebeurtenissen. Maar in „mijn tijd‟ was de remonstrantse kerk de eerste waar 

homo‟s en lesbische stellen hun levensverbintenis in konden laten zegenen. 

Zelfs vanuit het buitenland kwam men daarvoor naar Alkmaar. Het was voor 

sommigen uit de gemeente even wennen maar al snel werd men overspoeld 

door ontroering bij een dergelijke ceremonie. Ik ben daar met veel plezier in 

voorgegaan. 

 

De omgang in onze gemeente was intensief. Sommigen kenden elkaar al een 

mensenleven lang; dat betekende verbondenheid maar het kon ook wel eens 

schuren tussen de gemeenteleden. Na dertien jaar raakten wij als gemeente 

en predikant wel een beetje op elkaar uitgekeken. Ik was daar immers 

gekomen als voorbijganger. Het was voor mij niet eenvoudig ander werk te 

vinden.  Het aantal predikantsplaatsen binnen de remonstranten is schaars. 

Er werd druk gepraat over de eigenheid van de remonstranten maar ik heb 

nooit kunnen begrijpen dat er nog mensen zijn die waarde hechten aan de 

Dordtse leerregels. Ik kan het concept van de dubbele predestinatie moeilijk 

bevatten, laat staan uitleggen. Zo nam ik het besluit om terug te keren naar 

de PKN waar ik oorspronkelijk vandaan kwam. Ik ben enthousiast dat in 

2019 de PKN en de Remonstranten zich na 400 jaar weer verzoend hebben. 

Alkmaar zal altijd mijn enige gemeente blijven.” 

 

Ds. Edith Plantier 
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Zomernacht 
 

Doe nu eens even die gedachten dicht van je. 

Denk nu eens liever niet na over morgen. 

Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren 

na, bramenplukker die je bent zoals vroeger 

maar nu. Maak even geen onderscheid tussen 

een wie en hoezo en de kans op anders. 

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is, 

ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers. 

Leef met je lichaam van nachtwind de koelte. 

Geeuw je een gat in het hart en proef het 

zo rood als sap van bramen. Wees langzaam 

door vogels gezongen het wordende licht. 

 
O. Jellema (1936 – 2003) 

uit: Stemtest, Amsterdam, Querido, 2003 

 

 

 

 

  

  Redactie Flitsen uit het Fnidsen: 

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen. 

Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG 

Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren 

kopij voor Flitsen uit het Fnidsen september/oktober vóór 6 september   

a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 5 zondag 12 september 2021. 

mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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Algemene informatie 

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307 

Predikant: ds.Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht  

tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl 

Kerkenraad:  

Voorzitter:  

mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,  

tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl  

Secretaris:  

mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen, 

tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl 

Penningmeester: 

dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp, 

tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl  

Coördinatie verhuur kerkgebouw:  

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar, 

tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl  

Lid en contactledenwerk: 

mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815 VD Alkmaar, 

tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com 

Ledenadministratie:  

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuirlaan 14, 1852 CL Heiloo, 

tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl  
 

Organist: dhr. J. Zwart, Oudegracht 87, 1811 CB Alkmaar 

tel: 072-5112995, e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com  

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29,1851 VG Heiloo, 

tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com 

 

Web-adres:      alkmaar.remonstranten.nl.  

Berichten voor de website toesturen aan : 

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com 
 

Bankrekeningen : 

Bankrekening giften:  ING:  NL30 INGB  0000.23.36.38 

        t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 

Bankrekening voor  

verhuur kerkgebouw:  ING:  NL07 INGB  0000.28.74.02 
 

Giften Toermalijn:  Project Tshistië Kloetshië  

via de Iona Stichting o.v.v. „gift T.K‟: NL90 INGB  0001.42.74.04  

mailto:pauline.vanveen@xs4all.nl
mailto:pieterburen@planet.nl
mailto:marry.kloosterman@gmail.com
mailto:fritsvanderblij@planet.nl
mailto:janzwartalkmaar@gmail.com
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Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo           
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